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faşizmin örgütsel dayanakları yıkılmalıdır. 


MHP VE ULKU OCAKLARI KAPATILMALI, 

KONTR- GERİLLA 

DAĞITILMALIDIR. 


YURTSEVER 


> nazım hikmet 776 yaşında ve aramızda. 


BARIŞ : BEYAZIT 
MEYDANINDA BİR ÖLÜ 


İstanbul'da Beyazıt Meydanında vurdular, öldürdüler Türkiye “ilerici gençliğinin yılmaz savaşçısı Barış'ı... İlerici Genç- 
'er Derneği'nin aktif üyesi, İlerici Tıplılar Derneği (İL TIP-DER)'in kurucularından, Çapa Tıp Fakültesitson sınıf öğrencisi Barış Yıldırım'ı, faşist yuva Küllük»ten çıkan kanlı faşist katiller öldürdüler kalleşçe, faşistçe arkadan vurdular onu.. 
Turan Emeksiz'i 1960'larda vurdukları gibi, Beyazıt . Meydanı'nda... : 


BARIŞ'IN CENAZE 
TÖRENİ ANTİ-FAŞİST 

` KİTLE GÖSTERİSİNE 
DÖNÜŞTÜ 


İlerici gençliğin' yiğit evladı Barış Yıldırım'ın. öldürülmesi, geniş - demokratik çevrelerde sert tepkiler üyandırdı. Kısa zamanda duyulan ölüm haberi üzerine ilerici yurtsever gençler grup grup Barış'ın okulu Çapa 


Tıp Faklütesi'ne gittiler. Oku- - lun anfilerinde toplanmaya baş- _ 


iladilar. 


Çapa Tıp Fakültesi'nde, aralarında Tabipler Birliği, TÜ-MÖD, TÜMAS, TÜS-DER,- HAS- 
İŞ, İL TIP-DER ve İGD'nin yeraldığı demokratik kuruluşlar, öğretim üyelerinin de katılmasıyla ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdir. Basın toplantısında konuşan demokratik kuruluşların temsilcileri ve öğretim üyeleri Barış'ı kaybetmekten duyulan üzüntülerini belirtmişler ve yeni hükümetin kurulmasına rağmen artan faşist saldırilara dikkati çekmişler ve bugüne dek öldürülen tüm ilerici- 


ern, devrimcilerin katillerinin 


yakalanmasını: istemişlerdir. 


BEYAZ GÖMLEKLİLER 
EN ÖNDE YÜRÜDÜ 


Basın toplantısından sonra öğretim üyelerinin, doktorların, sağlık görevlilerinin ve emekçilerinin beyaz gömlekleriyle en önde yürüdüğü yürüyüş başlamıştır. «Evlat acısına son», «Gençliğe can güvenliği», «Yaşasın gençliğin anti - faşist birliği», «Faşizme geçit yok» belgileriyle süren anti - faşist kitlesel yürüyüş, Adli Tıp'tan cenazenin alınması ile sürmüş, cenaze töreni Sirkeci'de yapılan konuşmalarla devam etmiştir: Daha sonra cenaze Kadıköy'e getirilmiş ve oradan Kartal//Maltepe'ye götürülerek toprağa verilmiştir. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş kolu . Barış'ı Maltepe'ye kadar izlemiştir. 


- BEYAZIT MEYDANINDAKİ 
OLU 


Bir ölü yatıyor ondokuz yaşında bir 


delikanlı ğöndüzleri güneşle eceleri yıldızların altında 


Istanbul'da Beyazıt meydanında 
Bir ölü yatıyor ders kitabı bir elinde bir elinde başlamadan biten rüyası bin dokuz yüz altmış Yılı Nisanında 
İstanbul'da Beyazıt l Meydanında 
Bir ölü yatıyor vurdular kurşun yarası kızıl bir karanfil gibi açmış vi alnında istanbul'da Beyazıt 
Meydanında 
Bir ölü yatacak toprağa şıp şıp damlıyacak kanı silâhlı milletim hürriyet türküleriyle gelip zaptedene kadar büyük meydanı 


NAZIM HİKMET 


BARIŞ'IN ; 
KATLEDİLMESİNİ 
PROTESTO EYLEMLERİ 
YURDUN HER TARAFINDA YÜKSELTİLDİ 


İlerici yurtsever gençler, Barış'ın öldürülmesini protesto eylemlerini yurdun her tarafında yükseltmişlerdir. — İstanbul'da Pangaltı Gazetecilik ve Nişantaşı Dişçilik'te forumlar yapıldı, birer günlük boykot ilân edildi. 
Öte yandan İTÜ'nün birçok bölümlerinde dè forumlar konuldu, konuşmalar yapıldı. İlerici yurtsever gençler İzmir'de de bir dizi eylemler düzenlediler. 
Ege Tıp Fakültesi'nde forum yaptılar, Sosyal Bilimler, Ecza- 


- cilik, Ön Lisans, Güzel Sanat- 


lar Fakültelerinde bildiri dağıttılar. Bayram yerinden Üçyol'a kadar meşalelerle yürüdü-Jer. Barış'ın öldürülmesi Manisa, Salihli, Menemen ve diğer şehirlerde de protesto edildi. 


FAŞİZMİN TIRMANIŞI 
SÜRÜYOR . 


Barış'ın katledilmesi ile son günlerde sadece İstanbul'da öl- 


_dürülen İGD üyelerinin sayısı 


6'ya - yükselmiştir. Saldırıların özellikle İGD'nin aktif üyelerine yönelmesi dikkat çekicidir. 
Bu olay, faşist çetelerin bilinçli ve planlı çalıştıklarını, Kontr-Gerilla gibi emperyalizmin bas- 


kı ve terör &karargahlarından yönlendiklerini göstermektedir. 
Emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçisi. tekelci burjuvazinin . çok yönlü bir saldırı çizgisi izlediğini açığa çıkarmaktadır. 


Evet, yeni bir hükümet kurulmuştur. Ancak faşizmin tırmanışı durdurulmuş değildir. 
Tersine gerici - faşist (güçler tasizmi tırmandırabilmek için ne 


gerekirse onu yapmaktadırlar. 
Ve bu yönelimlerini gerçekleştirebilme yolunda demokrasinin en kararlı savunucularına, işçi sınıfına, işçi sınıfının yolundan 


yürüyen demokratik kuruluşla- : ra, saldırıların sivri ucunu yö- 


neltmektedir. İGD'de  saldırıların sivri ucunda yeralmaktadır. 
Çünkü İGD gücünü arttırdırça, gençlik hareketini işçi sınıfına ters konumlara, maceracılığa çekme olanakları zayıflamaktadır. Gençlik hareketindeki an- 


ti - faşist eylem birliği yönelimi. - 


ileri boyutlar almaktadır. Gerici egemen güçler, iç ve diş gerici- 


-lik bu gidişin bilincindedir. Bu 


gidişe ket vurmak için gün bugündür deyip tüm olanakları ile İGD'yi çökertmeye çalışmaktadır. Ancak hepimizin bildiği gibi, gericiler ile ilericiler arasında yüzyıllardır süren sınıf savaşımı kişilerin, tek başına bir kesimin istemlerinden, duygularından bağımsızdır. Karşıt güçlerin savaşımına: bağlıdır. - Bugüne değin gerici güçler İlerici Gençler Derneği'ne yönelttikleri saldırıları ne kadar kanlı, ne kadar amansız olursa olsun ba- 


sarılı olamamışlardır. Olamayacaklardır. 


BARIŞ'LARIN KATİLLERİ YAKALANMALIDIR! 
FAŞİST ÖRGÜTLERİN 
ÜZERİNE GİDİLMELİDİR! 


Barış'ı öldürenler, Sinan'ı, Muharrem'i ve diğer ilericileri, yurtseverleri öldürenlerdir. Ege- 


“men güçlerin besleyip, giydirdi- 


ği gizli açık faşist saldırı merkezleridir. Kontr - Gerilla'dır. 
MHP ve Ülkü Ocakları" dır. 


Halkımız tüm ilerici yurtsever güçlerin ortak istemi bu faşist saldırganlık merkezleri- nin dağıtılmasıdır. Faşist saldırganların üzerine gidilmesidir. 
Faşist saldırıların geriletilmesidir. ; 


Yeni hükümet can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanmasını programının ÖNde. gelen bölümü olarak ilan etmiştir. Ancak bütün halkımız bilmektedir ki, bir olayın önemini “vurgulamak, saptamak yeterli olamaz. Önemli olan saptanılan doğruların üzerine gidebilmek faşist saldırganlara karşı açık tavır alabilmektir. Bu da herşeyden önce bugüne değin öldürülen yurtseverlerin katillerinin bulunması, faşist MHP ve Ülkü Ocakların kapatılması, Kontr-Gerillanın ortaya çıkarılıp dağıtılması ile program safalarından somut yaşama inebile cektir. 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK — Sayfa: 2 


ilerici 

Dost okurlar 

Kapitalizmin derinleşen genel bunalımının sonucu olarak basın yayın sanayi- nin nasıl bir çıkmaz içerisinde bulunduğu konusunda fazla şeyler söylemeye gerek yok. Birkaç basın tekelinin dışında kalanların yaşamak için nasıl akıl almaz cambazlıklara giriştiği, hatta ilânlarla. 
vaşayan büyük basın tekellerinin * bile sarsıntıya uğradığı bilinen gerçeklerdendir. Hal böyle olunca, ilerici. yayın organlarının hangi koşullarda çıkarılıp sizlere ulaştırıldığı konusunda çok içler acısı manzaralar çıkarılabilir. Ama biz böyle bir manzarayı çıkarmak yerine, sizlerle, ilerici (o yayın organlarını önemi üzerinde durmak istiyoruz. 

Günümüzde emek ile sermaye arasındaki uzlaşmaz savaşımın, bilimsel teknik ilerleme ve kitle haberleşme araçlarındaki gelişmenin de etkisiyle ideolojik savaşım noktasında yoğunlaştığı açıktır. 
İdeolojik savaşımın -en önemli araçları arasında basın yayın organları önemli bir yeri teşkil ederler. Egemen güçler ellerin- de bulundurdukları kitle haberleşme araçları yoluyla emekçileri en ince biçimlere bürünmüş yöntemlerle şaşırtmaktadırlar. 
Egemen güçlerin bu yoğun saldırısını karşılayabilmemiz için günlük, onbeşgünlük, aylık ilerici yayın organlarımızı ayakta tutmalıyız. Bunları alıp - dağıtmayı devrimci yaşantımızın normal ve zorunlu bir 


parçası haline getirmeliyiz. Bu çalışmaları kü- 


alıp - dağıtmanın 


çümseyen, hayırhah bir tu- 


tumun içerisine girenlerin devrimci ogeleceklerinden kuşku etmek gerçekten herkesin hakkıdır. Günlük, onbeşgünlük, aylık ilerici yayın organları, egemen güçlere karşı yönelttiğimiz birer silâhtır. Silâhını elden düşürene, silâhına bakmayıp onu işlemez duruma getirene devrimci savaşçı denemez! 

Bu konu üzerinde tekrar duracağız. Şimdilik dostça kalın. 


- 


Temel demokratik dönüşümler, işçi sınıfımızın gerçek temsilcileriyle içinde etkin bir biçimde yeraldığı ve tüm ulusal demokratik güçlerin katıldığı ileri demokratik bir iktidarla hoyata geçirilebilir. 
Böylesi bir iktidarın kurulmasının koşulu ise, tüm ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birli- 


ğidir. İşçi sınıfımızın, emekçi halkımızın kteği de budur. 


; o 


Faşist saldırılar Amerikan emperyalizminin gizli baskı ve terör karargâhı Kontr-Gerilla'dan, MHP 


FAŞİZMİN ÖRGÜTLÜ 
GÜÇLERİ DAĞITILSIN 


İşçi sınıfının, emekçi halkın, ilerici - demokratik güçlerin sabırlı ve uzun savaşımları sonucu olarak gerici faşist karması MC iktidardan uzaklaştırıldı. 
Yerine, CHP'nin ağırlığında, CGP, DP ve Bağımsızlardan oluşan yeni bir hükümet kuruldu. Programı meclislerde okunan ve görüşülmeye başlanan hükümetin güvenoyu alması, bu yazının yazıldığı sırada, siyasal çevrelerce, kuvvetli bir olasılık olarak görülüyordu. 

2,5 yıldır gerici faşist karması MC: nin baskı ve 


“terör dalgaları karşısında boyun eğmeyen ve direş- 


ken çıkışları ile MC'yi yıkan emekçi halkımız, ulusal bağımsızlığın ve ileri demokrasinin gerçekleştirilmesi doğrultusundaki istemlerini yeni hükümetin programında görememiştir.'En “başta 141. - 142. ve 
146. maddelerin kaldırılması ve böylelikle işçi sınıfımızın düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne konan yasaklamaya son verilmesi, lokavtın yasaklanması, gerçek bir toprak reformunun uygulanması, tekellerin erkine son verilmesi, NATO'dan, CENTO'dan, AET'den, İMF'den çıkılması, Amerikan ve NATO üslerinin sökülüp atılması, ikili kölelik anlaşmalarının yırtılması, toplumsal yaşamın tüm yönleriyle demok- 


` ratikleştirilmesi gibi temel demokratik dönüşümler 


yeni hükümetin programında yeralmamıştır. Yani, bu hükümet, yukarıda belirttiğimiz temel dönüşümleri gerçekleştirebilecek ileri demokratik bir iktidar niteliğinde değildir. Temel işçi sınıfımızın gerçek temsilcileriyle içinde etkin bir biçimde yeraldığı ve tüm ulusal demokratik güç- 
'erin katıldığı ileri demokratik bir iktidarla hayata geçirilebilir. Böylesi bir iktidarın kurulmasının ko-Şulu ise, tüm ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliğidir. Işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın isteği de budur. 


Ancak, yeni hükümetin kurulmasıyla yeni ve değişik bir durum ortaya çıkmıştır. En başta, halkımıza kan kusturan gerici faşist karması MC iktidardan uzaklaştırılmıştır. Yeni hükümet, özellikle gençliği yakından ilgilendiren can güvenliğini ve öğrenim özgürlüğünü sağlayacağını, 18 yaşındakilere seçme hakkının taninacağını, MC'nin gerici ders kitaplarının kaldırılacağını programına almıştır. Bunlar, bizim uğrunda savaşım verdiğimiz acil | istemlerdir. 
Gençlik açısından daha başka noktaları da içeren hükümet programı ve gençliğin istemleri ile ilgili yazılara önümüzdeki sayılarda yer vereceğiz.) 

zellikle can güvenliği sorunu, sadece gençleri değil, tüm halk kesimlerini yakından ilgilendiren canalıcı bir sorun haline gelmiştir. İlerici olsun veya olmasın herhangi bir kişinin sokakta, okulda, durak- 


. ta veya evde saldırıya uğraması her an için sözko- 


nusudur. Bu saldırıların nereden kaynaklandığı ko- 


demokratik dönüşümler, 


ve Ülkü Ocakları ve diğer gizli-açık faşist yuvalardan kaynaklanmaktadır. Bugün hükümetin ağırlıklı kanadını oluşturan CHP'nin yöneticileri de çeşitli konuşmalarında bu konu üzerinde belirli ölçüde durmuşlardır. Hal böyle olunca, açıktır ki, faşist saldırıları önlemenin tek yolu, sözkonusu faşist yuvaları dağıtmaktan geçer. Devlet kademelerine yerleştirilen gerici ' faşistlerin buralardan atılmalarından geçer. Faşist katillerin barınağı 


. olan, silâh ve cephane deposuna çevrilen yurtların 


ciddi bir biçimde aranmasından ve temizlenmesinden geçer. 


nusunda demokratik kamuoyu ortak bir kanıya varmıştır; faşist saldırılar Amerikan emperyalizminin gizli baskı ve terör karargahı Kontr-Gerilla'dan, MHP ve Ülkü Ocakları ve diğer gizli-açık faşist yuvalar- dan kaynaklanmaktadır. Bugün hükümetin ` ağırlıklı kanadını oluşturan CHP'nin yöneticileri de çeşitli konuşmalarında bu konu üzerinde belirli ölçüde durmuşlardır. Hal böyle olunca, açıktır ki, faşist saldırıları önlemenin tek yolu, sözkonusu faşist. yuvaları dağıtmaktan geçer, Devlet kademelerine yerleştirilen gerici faşistlerin buralardan atılmalarından geçer. Faşist katillerin barınağı olan, silâh ve cephane deposuna çevrilen yurtların ciddi bir biçimde aranmasından ve temizlenmesinden geçer. 


Gerçek bu denli çıplak olduğu halde, yeni hükümetin bu konudaki tavrında belirsizlik ve tereddüt görülmektedir. «Her yönden gelecek şiddet hareketlerine karşıyız» politik tekerlemeleriyle faşist saldırilar adeta «sağ-sol çatışması» düzeyinde ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, saldırıların gerçek kaynağını gizlemesinden ötürü tehlikeli ve tehlikeli olduğu kadar da gerici faşist güçlerin ekmeğine yağ süren bir yaklaşımdır. 


Şu açık bir gerçektir ki, faşist partinin iktidardan uzaklaştırılmasıyla faşizm tehlikesi ortadan kalkmamıştır. Aksine tehlike daha da büyümüştür. Çünkü, faşist güçler MC döneminde tırmandıkları mevzileri kaybetmemek için her türlü çabayı sarfedeceklerdir.. Son 15 günde özel bir biçimde tırmanan faşist saldırılar bunu açıkça göstermektedir. Faşist saldırıların kendiliğinden son bulmasını beklemek, onlara «barış o çağrılarımında bulunmak, Türkiye'de faşizm tehlikesini hiç anlamamak demektir. Faşizm tehlikesi ciddiye alınmadığı sürece de, faşizme karşı tutarlı bir savaşım vermek mümkün değildir. Yeni hükümetin sözcülerinin bu konudaki açıklamaları bu anlamda tutarlılıktan yoksundur. Günlük siyasal 


taktikler ve yararlar adına yapılan bu açıklamalar fa- 


şist çeteleri cesaretlendirmekte, onlara saldırı olanağı vermektedir. 
Halbuki, hiç zaman kaybetmeden faşizmin ör- 


gütlü güçleri üzerine gitmek ve onları dağıtmak, faşizmin geriletilmesinde önemli ve ileri adımı oluşturacaktır. Bu amaçla, MHP ve Ülkü Ocakları'nın kapatılması, Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki üslerinden Kontr-Gerilla'nın ortaya çıkarılıp dağıtılması, faşistleştirilmiş yurtların temizlenmesi, ilerici-devrimcilerin katillerinin teker teker yakalanıp hesap sorulması zorunluluktur. «Şiddet olayları» denilen faşist saldırıları önlemenin başka yolu yoktur, 

Yeni hükümet bu doğrultuda ciddi ve etkin adımlar attığı sürece ilerici-demokratik güçlerin desteğini kazanabilecektir. 


EE İZ as E $ askı : K, Fop JIE M 


(o 


GERİCİ-FAŞİST DERS KİTA 


GERİCİ - FAŞİST DERS KİTAPLARININ BAZI SAYFALARININ, YA DA BİR - KAÇ TANESİNİN YÜRÜRLÜKTEN ÇIKARILMASI SORU-NA ÇÖZÜM GETİRMEZ. BU KİTAPLARIN TÜMÜ BİR AN ÖNCE YÜ-RÜRLÜKTEN KALDIRILMALI, BUNLARI HAZIRLATAN, HAZIRLAYAN VE YÜRÜLÜĞE KOYAN BÜTÜN HALK VE GENÇLİK DÜŞMANLARIN-DAN HESAP SORULMALIDIR! YENİ DERS KİTAPLARININ HAZIR-LANMASI İÇİN İLERİCİ - DEVRİMCİ, İŞÇİ, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KURULUŞLARININ, HALKTAN YANA BİLİM ADAMLARININ VE TÜRK 


DİL KURUMU'NUN DA KATILACAĞI BİLİMSEL DEMOKRATİK BİR KURUL OLUŞTURULMALIDIR! 


İLERİCİ LİSELİLER DERNEĞİ (İLD) 
3 AY SÜRE İLE KAPATILDI! 


Türkiye ortaöğrenim gençliği hareketinin bugün vardığı aşama, demokrasi savaşımında hatırı sayılır boyutlara ulaştı. Son yıllardaki gelişmeler, sağlıklı, bilimsel bir örgütlenme perspektifi ile gerçekleşen atılımların çıkardığı sesler öyle gür ki, gerici - faşist güçleri rahatsız eder hale geldi. 
Son aylarda haber ajanslarında liseli gençlerin öldürülmeleri, liselerin saldırıya uğraması, bombalanması ile ilgili haberler yoğunlaştı. Gençliğe yönelik saldırılar giderek daha fazla ortaöğrenim gençliği üzerinde odaklaştı. 
Böylesine çetin koşullar altında bile ortaöğrenim gençliğinin çabaları durmak bir yana, daha da kızıştı. Savaşkan bir örgütlülük düzeyine ulaştı. İlerici Liseliler Derneği kuruldu. Bu yılmaz savaşım bilinci, gerici - faşist güçleri, MC'yi iyice çileden çıkardı, daha da hırçınlaştırdı. Önce bir hafta içinde peşisıra iki İLD'li savaşçı faşist çetglerce katledildi. Daha sonra da geçtiğimiz günlerde, MC'nin giderayak olduğu bir zamanda İlerici Liseliler Derneği (ILD)'nih Genel Merkezi polis tarafından sudan gerekçeler gösterilerek 3 ay süre ile kapatıldı. 


İLD'liler ve İLD üzerinde soaldırı, baskı ve yıldırına çabalarının 


Bu yol ateşlerden, tel örgülerinden geçer. Çetindir. Saldırıların yoğunluğu da ilerici ortaöğrenim gençliğinin doğru yolda, işçi sınıfının savaş yolunda olduğunun kanıtıdır. 

TÜRKİYE İLERİCİ ORTAÖĞ- 
RENİM GENÇLİĞİ, SAVAŞIMIN ARDICIL OLSUN! 

HER LİSEYİ, İLERİCİ LİSELİ GENÇLİĞİN KALESİ YAPMAK 


yoğunlaşması boşuna değil. Kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen ortaöğrenim gençliğinin sorunları üzerinde getirdiği berrak, somut, bilimsel yaklaşımla ILD ortaöğrenim gençliğinin hüneri, ustalığı, yumruğu olduğunu kanıtladı. Demokratik kamuoyunda saygın bir yer kazandı, Ve bugün İLD kapatılmışsa, İLD'liler üzerinde saidı- 7 
rı, baskı, yıldırma çabaları yo- Oo İÇİN İLERİ! 
ğunlaşmışsa; korku yok! Hiç İLD BİR AN ÖNCE AÇILMAşüphesiz ki bu yol dümdüz değil. LIDIR! 


Gerici, faşist karması MC düştü, alaşağı edildi. Ancak bu, şimdiki koşullarda faşist tırmanışın durdurulduğu anlamına gelmez. Gerici - faşist güçlerin, çetelerin, cinayet şebekelerinin saldırıları sürüyor. Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği ivedi çözümler bekleyen sorunlar olarak duruyor. MC'nin anti - demokratik uygulamaları halen yürürlük- te. 

Bu koşullarda, bütün ilerici yurtsever, demokratik güçlerin önünde faşist tırmanışın durdurulması, faşizmin her alanda geriletilmesi gibi ülkemizin geleceğini belirleyici bir görev duruyor. Ezici emekçi yığınların, onların genç kuşağının ivedi istemlerinin çözümü yolunda yeni hükümete yaptırımcı bir güç, olarak ardıcıl kitlesel çıkışların örgütlendirilmesi günceldir. 

Bu yönde ortaöğrenim gençliğinin önünde duran somut, güncel hedef MC'nin gerici - faşist ders kitaplarıdır. Bunların bir an önce yürürlükten kaldırılması için yığınsal, etkin savaşımdır. Bugüne kadar MC ezici yığınların, 


İLD'NİN 
AÇTIĞI 


Bugünkü koşullarda ilerici ortaöğrenim gençliğine (güncel, canalıcı savaşım hedefi olarak gerici - faşist ders kitaplarını gösteren İlerici Liseliler Derneği (ILD), kapatılmasından kısa bir süre önce bu konuda kitapların bir an önce yürürlükten kaldırılması için kampanya başlattı. Bu kampanya çok kısa bir süre içinde ortaöğrenim gençliğinden, ilerici demokratik kuruluşlar ve kamuoyunda ses buldu. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki ilerici ortaöğrenim gençliği hızla savaşım ateşini körüklüyor. 


BATMAN'DA İLERİCİ LİSE ÖĞRENCİLERİ GERİCİ DERS KITAPLARINI PROTESTO 
ETTİLER! 

16.12.1977 günü Batman'da ilerici lise öğrencileri toplanarak okul bahçesinde tarih ve edebiyat kitaplarını yırtmışlar ve faşist nitelikli MC'nin ders kitaplarını protesto etmişlerdir. Tüm lise öğrencilerinin katıldığı eylemin sonunda «Kahrolsun ırkçı - faşist ders kitapları» sloganı ile dağılmışlardır. 

ö 


İZMİR'DE ÇOK SAYIDA 
DEMOKRATİK KURULUŞUN VE 
LİSE TEMSİLCİLERİNİN DÜZENLEDİĞİ BASIN 
TOPLANTISINDA GERİCİ-FAŞİST DERS KİTAPLARININ BİR AN 
ÖNCE YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASI İSTENDİ! 

, Geçtiğimiz günlerde İzmir'de IGD, IKD, ilerici - devrimci sendikalar, meslek odaları gibi çok sayıda demokratik kuruluşun ve liselerin temsilcilerinin düzenledi-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PLARINA KARŞI SAVAŞ! 


ortaöğrenim gençliğinin bütün özlemlerine karşıt olarak «dizgi hatalarının düzeltildiği, «kamuoyunun tepkisine neden olan sayfaların kitaplardan çıkarıldığı» gibi göz boyayıcı, aldatmaca «değişiklikler»le bu kitapları dayattı. 
Şu anda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı aldığı «Ahlâk» kitabı dahil olmak üzere bütün gerici - faşist ders kitapları yürürlüktedir. Yine çok iyi bilinmelidir ki, şimdiye kadar yapılan değişiklikler bir aldatmaca, ilerici demokrat kamuoyunun gözünü boyama olduğu gibi, bundan sonra da bu kitapların bazı sayfalarının, ya da birkaçının yürürlükten çıkarılması soruna köklü çözüm getirmez. Çünkü unutulmamalıdır ki, bu kitaplar gerici:- faşist kitap tüccarlarına, genç beyinlerin çağdışı, bilim ve insanlık düşmanı düşüncelerle yıkanması amacına yönelik olarak hazırlattırılmıştır. Bu kitapların tümü bir an önce toplatılmalı, bunları hazırlatan, hazırlayan ve yürürlüğe koyan bütün halk ve gençlik düşmanlarından hesap sorulmalıdır! 
Yeni kitapların “hazırlanması için 


ilerici, devrimci örgütler ve kışilerin oluşturacağı bir «DEMOK-RATİK EĞİTİM KOMİTESİ» tarafından önceki dönemlerin ve MC’ nin ders kitapları incelenmeli, geniş bir eleştirisel rapor hazırlanmalıdır. Bunun yanısıra ilerici ve sosyalist ülkelerin eğitim politikası ve ders kitapları da iyice incelenmelidir. Böylece, demokratik eğitimin kesin ve temel ilkeleri saptanacaktır. Bu çalışmaların ışığı altında, demokratik, halk tan yana ders kitapları için taslaklar hazırlanmalı ve geniş kitle- ye dağıtılmalıdır. Ayrıca, bu kitap taslaklarının yanısıra, öğretmen, öğrenci ve iler için kılavuz olacak çağdaş eğitim yöntemleri, demokratik okul yaşamı, eğitsel, kültürel, spor ve sanat etkinlikleri, örgütlenme gibi konularda bilimsel kitapçıklar, broşürler hazırlanmalıdır. Bütün bu çalışmalarda gerek bu tür eğitici yayınları, gerekse yeni ders kitaplarını hazırlayacak ilerici - devrimci işçi, öğretmen kuruluşlarının, halktan yana bilim adamlarının ve 


Türk Dil Kurumu'nun da katılacağı BİLİMSEL DEMOKRATİK 


Kİ R KURUL oluşturulmalıdır. 
Bütün bu hedeflerin hayata geçmesi yönünde, önümüzdeki hedef olan gerici - faşist ders kitaplarının bir an önce yürürlükten kaldırılması için ortaöğrenim- de ilerici demokratik güçbirliği oluşturulmalıdır. Böylesi ocanalıcı bir soruna karşı hiç bir dar grup çıkarı, eylemden yan çizmeyi, ğa vaşımı savsaklamayı haklı gös teremez, İlerici ortaöğrenim genç liği okul birimlerindeki güç ve eylem birliği, örgütlenme ile birlikte bütün çaba ve olanaklarını seferber etmeli, ilerici -© yurtsever öğretmen, veli ve işçilerle ortak savaşım platformunu güçlendir- 


melidir. Bütün ilerici demokratik ' 


kişi ve kuruluşlar, sendikalar, meslek odaları, parlamenterler ve milletvekilleri soruna ağırlıklı olarak yüklenmelidir. 

LERİCİ ORTAÖĞRENİM 
GENÇLİĞİ, LİSELİ ARKADAŞ, GERİCİ - FAŞİST DERS KİTAP-LARININ BİR AN ÖNCE YÜRÜR-LÜKTEN KALDIRILMASI İÇİN SAVAŞI! 

HALKTAN YANA, ULUSAL 
DEMOKRATİK EĞİTİM İÇİN 
İLERİ! 


DERS KİTAPLARI İÇİN 
KAMPANYA SÜRECEK! 


ği basın toplantısında «kitapların bazı sayfalarının, ya da bazıları- nın yürürlükten çıkarılmasının soruna çözüm getiremeyeceğine» dikkat çekilerek, bu kitapların tümünün bir an önce yürürlükten kaldırılması ve yeni ders kitaplarının hazırlanması için bilimsel .demokratik bir kurulun oluşturulması istenmiştir. 


İSTANBUL HASKÖY LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DERS 
KİTAPLARINI PROTESTO ETTİ! 
Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul Hasköy Lisesi öğrencileri gerici - faşist ders kitaplarını protesto eden bir gösteri düzenlediler. Kitapların yırtıldığı gösteride konuşan bir liseli «Ortaöğrenim gençliğinin bu bilim düşmanı ve çağ dışı kitaplarla uyutulamayacağını, buna karşı tüm Türkiye ortaöğrenim gençliğinin savaşım bayrağını yükselttiğini ve Hasköy Lisesi öğrencilerinin de bu savaşımın içinde yer aldı- 


ğını» söyledi. Konuşma süresince öğrenciler «Gerici - şöven eğitime son», «Demokratik Lise», «Liselerde faşist baskılara son» sloganlarını haykırdılar. Diğer yandan öğrencilerin okula astıkları «Gerici - ırkçı - Şöven Ders Kitapları Kaldırılmalıdır» yazılı flama ilgi çekti. 


İSTANBUL'DA LİSELİ GENÇLER MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAPISINA SİYAH ÇELENK 
BIRAKTI! 

3 Ocak 1978 günü çok sayıda liseli gençlerin oluşturduğu kalabalık bir grup Cağaloğlu'nda- 


ki Millî Eğitim Müdürlüğü'nün kapısına «GERİCİ - FAŞİST. DERS KİTAPLARINI OKUMAK İSTEMİ-YORUZ» yazıl siyah çelenk bıraktılar. 

ə 


İSTANBUL ÜMRANİYE 
LİSESİ'NDE BOYKOT! 

12 Ocak 1978 günü İstanbul 
Ümraniye Lisesi öğrencileri MC’ nin gerici - faşist ders kitapları- nin bir an önce yürürlükten kaldırılması istemlerini duyurmak amacıyla okulu 2 gün boykot etmişlerdir. Sabah saat 8 sıralarında okul önünde toplanan öğrenciler kitapları yırttıktan sonra Umraniye son durağına kadar yürüyüş yapmışlardır. Burada konuşma yapan bir öğrenci «Gerici- faşist ders kitaplarının tümü bir an önce yürürlükten kaldırılmalı, yeni ders kitaplarının hazırlanması için, içinde İLD'nin dè ver ala- 


cağı bilimsel demokratik bir kurul oluşturulmalıdır» demiştir. 
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NÜN KAPISINA SİYAH ÇELENK BIRAKAN 


LİSELİLER HALKA SESLENİYOR 
b 4 
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ortaöğrenim geneligğinden... 


BODRUM LİSESİ'NDE 
$% . FAŞİST TEHDİTLER 
SÖKMÜYOR! 


Gazetemize mektup gönderen Bodrum Lisesi ilerici öğrencileri, okullarında ilerici - devrimci hareketin her geçen gün daha güçlendiğini, buna karşılık faşistlerin ilerici öğrencilere tehdit mektupları onları korkutmak, yıldırmak istediklerini anlatarak şöyle diyorlar: 

«Halk düşmanı faşistler! Sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzeni devrimci yoldan kurma savaşımında kararlı olan bizleri tehdit mektuplarınızla sindirmek istiyorsanız, yanılıyorsunuz, Sizin her tehditiniz bize daha çok kuvvet kazandırıyor. Size karşı olan kinimiz, daha da artıyor. Anti - faşist savaşımımız güçleniyor. Her hareketiniz bizi Ulusal Demokratik Cephe'de birleştiriyor. 

YAŞASIN BODRUM LİSESİ'- 
NİN DEVRİMCİ HAREKETİ!» 


ZONGULDAK CUMHURİYET 
& ORTAOKULU'NA YENİ 
ATANAN FAŞİST MÜDÜR 
GÖREVİNE BAŞLAYAMADI! 
Geçtiğimiz günlerde Zonguldak 10 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri okullarına faşist müdür atanmasını protesto etmek amacıyla sabah derslere girmeyerek okulu boykot etmişlerdir. 10 Temmuz Mahallesi halkı tarafından da desteklenen ortaokul öğrencileri nin bu eylemi üzerine okula gelen Milli Eğitim Müdürü'nün faşist müdürün okula gelmeyeceğine dair söz vermesinden sonra öğrenciler derslere girmişlerdir. 


Öte yandan faşist müdür Altay 


Sipahi'nin 6 ay rapor aldığı bildirilmiştir. 


© FENER LİSESİ'NDE BOYKOT! 
11.1.1978 günü Zonguldak 
Fener Lisesi öğrencileri aşağıda- 


. ki istemlerinin gerçekleştirilmesi 


amacıyla okulu boykot etmişlerdir. 

1 — Okulda hiç bir öğrenci- 
ye dayak atılmayacaktır. Disiplin kuruluna öğrencilerden bir temsilci mutlaka girecektir. ° 

2 — Faşistlerin okula ~soktukları yayınlar kesinlikle engellenecektir. Faşistler kesinlikle okulda yayın organı satamayacaklardır. 

3 — Derslerde kalıplaşmış 
eğitim biçimi terkedilecek, güncel konulara kesinlikle yer verilecektir. 

4 — Okulda hiç bir öğrenci- 
ye siyasal ayrıcalık tanınmayacaktır. 

5 — Okulun su, eğitim araçları, lavabo gibi temel ihtiyaçları sağlanacak ve eğitim öğrenime Mrene D bir duruma getirilecektir. 


— 


GÜNÜDÜR! 


İlerici, yurtsever, devrimci, demokrat gençler! Metalurji işçilerinin, Maden - İş'in grevleri sürüyor. Kar, kış, soğuk, yokluk demeden direniyor yiğitlerin yiğidi grevci işçiler. Ve bizlerin önünde dayanışma eylemlerini yükseltmek 


İLERİCİ GENÇLER YILBAŞI GECESİNİ GREVCİ İŞÇİLERLE 


GEÇİRDİLER. 


31 Aralık 1977 günü IGÐ merkezinde toplanan ilerici 
'uğü grev ve lokavt uygulanan işyer- 


Maden - İş'in Istanbul'da «= : 


gençler, 


lerini aralarında paylaşarak,'sunu! kolları ile birlikte grevci işçilerle maddi ve moral dayanışmayı güçletidirdiler. Yeni yıla grev ve lokavt çadırlarında giren işçiler, ilerici gençlerin bu hareketlerinin kendileri ile en güzel dayanışma örneği olduunu söylediler. Birlikte halay çekip, marşlar haykırdılar. Grevci işçiler 1978'e savaşım güçlerini arttı- 


rarak girdiler, 
Fotoğraflarda ileri« 


gençler grev çadırlarında görülüyorlar. 


HATAY’ DA BETON-SAN GREVCİLERİ İLE DAYANIŞMA 


Hatayda Beton-San işçileri, işverenin baskı ve zorbalığına, sömürü çarkının dayattığı ağır koşullara karşı 43 gündür grevdeler. 

AGD Samandağ, Antakya ve 


iskenderun Şubeleri üyeleri, grevci işçilerle sıcak bir- dayanışma içindeler. İlerici gençler, ilerici ortâöğrenim gençliği işçi - gençlik dayanışmasını grev meydanında somutluyorlar. s 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görevi duruyor boylu boyunca. 


Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük grevlerini yaşıyor. Maden - İş'in savaşkan üyeleri 7,5 aydır bilinçle, inançla, kararlılıkla sürdürüyorlar grevleri. Sürdürecekler... 

Grevler sınıf savaşımının dügüm noktalarından birisi, bir halkasıdır. Tekelci sermayenin dayatmak istediği koşullara karşı ekmek ve onur kavgasıdır. Grevci işçilerle dayanışma bu yüzden önde gelen bir sınıf görevi, ilerici- 


Mayıs 1975'te toplanan DİSK 
V. Genel Kurulu, işçi sınıfının devrimci sendikal birliğinin sağlam temellere oturmasında bir kilometre taşı olmuştur. V. Genel Kurul'dan sonra izlenen sınıf-kitle sendikacılığı anlayışı, kısa sürede DİSK'in” geniş işçi kitlelerinde saygınlığını artırmıştır. Sarı, uzlaşmacı sendikacılığın temelleri sarsılmıştır. 
Türk - işten kopan sendikalar, sendikalaşmamış işçiler kitlesel olarak DİSK saflarına akmaya başlamışlardır. V. Genel Kurul'dan sonra işçi sınıfının devrimci sendikal hareketi nicel ve nitel olarak ilerlemiş, işçi sınıfının sınıf düşmanları korkulu rüyalar görmeye başlamışlardır. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin karşısında kaya gibi sağlam, uzlaşmaz bir sendikal hareket yükseliyordu. Bu olgu egemen güçleri tedirgin ediyordu. Bu arada etki alanı gittikçe daralan, işçi sınıfının sahte dostları da en az işbirlikçi tekelci burjuvazi kadar tedirgindi. Çünkü ayaklarının altındaki toprak kaymaya başlamıştı. 


İşbirlikçi tekelci burjuvazi ile her soydan ve boydan bozguncu akımları, işçi sınıfına karşı aynı noktada açık olarak buluşturan temel etkenlerden birisidir bu. Sınıf ve kitle sendikacılığının sürekli yol almasıdır onları tedirgin eden. 

Demokratik hak ve özgürlükleri koruma mitingleri, Bursa Mitingi, 1 Mayıs 1976, 16 Eylül DGM direnişi, 1 Mayıs 1977, 5 Haziran seçimleri bunun somut göstergeleridir. 

“İşte, işbirlikçi tekelci burjuvazinin DİSK'e açıktan ve gizliden 


önemli 


DİSK 6. GEN 


lik görevidir. 

Dayanışmayı her zaman sıcak tutmak, canlı tutmak, açlığa, işsizliğe, yokluğa, sömürüye karşı savaşım veren grevcileri bir an bile yalnız bırakmamak, unutmamak gerekiyor. Okulda, evde, işyerinde Maden-iş'le dayanışma kampanyaları örgütlemek, grevci işçilerin zaferini yakınlaştırmak o olacaktır. 
Çünkü, «...Milyonlar - milyonerlerlerden güçlüdür!» Bunu MESS patronlarına göstermek için haydi 


“dayanışmaya... 


saldırılarının altında yatan nedenler. MESS patronları bunun için DİSK'in omurgası T. Maden - İş'e tüm gücü ile yükleniyor. Grup sözleşmelerini dayatıyor. Bunun için 30 Mayıs 1977 günü binlerce metalurji işçisi greve çıkmak zorunda kalıyordu. 

Işbirlikçi tekelci burjuvazinin işçi sınıfına saldırısının daha incesi DİSK üzerinde oynanıyordu. Ekim başlarında DİSK'te meydana gelen olayların hemen arkasından MESS patronlarının 12 işyerinde lokavt ilân etmesi boşuna değildi. 

DISK'te meydana gelen bu olaylar 6. Genel Kurul'un erkene alınmasına neden oldu. 22 Aralık 
1977 günü DİSK. 6. Genel Kurulu’ 
nun toplanması karar altına alındı. 

DISK Genel Kurulu yaklaştıkça, DİSK üzerinde oynanan oyunlar da açıklık kazanıyordu. Sağ ve sözde «sol» basın büyük fırtınalar koparıyordu. Gerici Tercüman gazetesinin açtığı kampanya sözde «sol» basına, sözde «sol» basının yazarlarının yazıları gerici Tercüman gazetesine malzeme sağlıyordu. «DİSK üst yönetimivni eleştiriyoruz maskesiyle gizlenen bozguncu sekter akımlar, esas hedeflerini işçi sınıfının birliğine yöneltiyorlardı. 


6. Genel Kurulu öncesi sözde «sol» akımlar böylece bilerek veya bilmeyerek işbirlikçi tekelci burjuvazinin değirmenine su akıtıyorlardi. Bu akımlar, böylece hiçbir zaman altından kalkamayacakları ağır bir sorumluluğun altına giriyorlardı. 

Genel Kurul öncesi koparılan fırtına ve kapalı kapılar ardında 


ASGARİ ÜCRET YENİDEN 


Asgari. Ücret Tespit Komisyonu bir aylık «danışıklı döğüş» sonucu asgari ücreti 3300 TL. olarak belirledi. Şimdi asgari ücretle çalışan bir işçinin eline 2200 TL. geçecek, Bu miktarın işverenlerin yararına olduğu ve çalışan kitlelerin ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği açıktır. Çalışma 


Bakanlığı'nın, işverenlerin ve Türk - iş yöneticilerinin 


oluşturduğu bu 


komisyon işçilerin. istemlerine kulaklarını tıkamışlardır. 

İşçi sınıfının gerçek temsilcilerinin bulunmadığı, sendikaların demokratik kuruluşların: ve bilim adamlarının önerilerinin dikkate alınmadığı, tekelci sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey tanımayan böyle bir komisyondan daha fazlası beklenemezdi. Çünkü gerçek sendikalar ve uzmanlar yaptıkları bilimsel araştırmalarda asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini belirtmişlerdir. Örneğin Maden-İş, vergilerle birlikte 5391 lira olmasını istemiştir. Diğer işçi ve memur kuruluşları da asgari ücretin en az 5000 TL.'nin üzerinde olması ve vergilendirilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Tüm bunlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu istekleri hiç gözönüne almadığını gösteriyor. 


EŞİT IŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ 

Günümüzde burjuvazi kâr hırsının gereği olarak büyük ölçüde çocuk işgücünün kullanımına yöneliyor. 16 yaşından küçükler için asgari ücretin ayrı olarak belirlenmesi, üstelik 16 yaşından küçükler için saptanan asgari ücret ile genel asgari ücret arasındaki farkın önceki yıllara oranla artması bu yönelimin somut bir yansımasıdır. 
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”GENÇLİK, İŞSİZLİĞİ 
YARATANLARI SUÇLUYOR!” 


IGD Emekçi Gençlik Bürosu ve ÇIRAK-DER'in açtığı kampanya 
7 Ocak 1978 günü T. Maden - İş 
Sendikası l. Bölge Temsilciliği toplantı salonunda yapılan bir panelle sona erdi. Panele, IGD Emekçi Gençlik Bürosu adına Adnan Sel, ÇIRAK-DER adına Adnan Özer, T. 


tezgâhlanan ince hesapların boy hedefi, gittikçe güçlenen ve savaşkan bir çizgide ilerleyen işçi sınıfının devrimci sendikal hareketinin DISK çatısı altındaki birliğidir. 
Ancak 6. Genel Kurul'da özverili çalışmalar sonucu alınan kararlar bu bozguncu akımların ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin hesaplarını boşa çıkarmıştır. Bu kararların en önemlileri; «ilerici, yurt sever, demokrat tüm ulusal güçlerin anti - faşist, anti - emperyalist ve anti - tekel cephede savaşım birliğinin kurulması...» ve «...Böylesi bir cephenin kurulması için DİSK'in üzerine düşen tarihsel ve sınıfsal görevini, kendi örgütsel bağımsızlığı ilkelerinden ödün vermeden... DİSK karar organlarının görevli kılınması karar altına alınmıştır.» ile «MESS'e karşı direnen Maden - İş'in tüm olanaklarla desteklenmesi», «1 Mayıs 1978'in yığınsai bir biçimde kutlanması» ve «DİSK, işçi sınıfı ile kader birliği etmiş, ilerici, de- 
-mokrat, sosyalist gençlik örgütle- 


riyle dayanışma ve güçbirliği i- 


çinde olacağına karar verir.» Bu kararlar sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinin genel kurula bir yansımasıdır. N 

9.1.1978 günü DISK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün, Başkanlar Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada: «...Başkanlar Konseyi, bugüne kadar var- olan dayanışmayı daha da etkin hale getirmek için sendikalarımızın maddi olanaklarını DİSK'in emrine vermeyi oybirliği ile kararlaştırmıştır.» deniliyor. 3 

Bu açıklama, 6. Genel Kurul kararlarının hayata geçirilmesi yo- 


SAPTANSIN ! 


- e daha Yığınsal ve örgütl übir bi- 


Maden-İş Sendikası adına I. Bölge Temsilcisi Suot Esinsel, Ist. Barosu adına Avukat Båhri Bayram Belen, ILTIP-DER adına Doktor Savaş Erçal konuşmacı olarak katıldı. 


7 
ÇIRAK - DER adına konuşan 
Adnan Ozer; Çıraklık Kurumunun 


lunda atılmış ileri bir adımdır. Ancak, bunu gün geçirmeden somutlamak gerekmektedir. Çünkü Maden - İş grevleri sınıf savaşımının ğüm noktasıdır. İşçi sınıfının birliğinin temel taşını oluşturmaktadır. Ulusal Demokratik güçlerin eylem birliğinin adımlarının atılmasında da Maden - İş grevlerinin önemi büyüktür. Sınıf düşmanları- nın girişebilecekleri her türden saldırıyı boşa çıkartmak, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinden ödün vermeden sendikal birliğin sağlanması yolunda adımlar atmak, bozguncu akımların saldırılarına zemin hazırlamamak için sınıf ve kitle sendikacılığına sahip çıkmak gerekmektedir. 


İlerici gençlik hareketi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işçi sınıfımızın DİSK çatısı altındaki devrimci sendikal birliğinin en ateşli savunucusu olacaktır. Ancak bu, karşılıklı saygı, örgütsel bağımsızlık, içislerine karışmama temeli üzerinde vükselebilir. 
İlerici gençlik hareketi bu temel ilkelerinden en küçük bir ödün vermeden işçi - gençlik dayanışmasını grev alanlarında, 1 Mayıs'larda, işçi sınıfımızın başı çektiği yığınsal eylemlerde hayata geçirecektir. İlerici gençler daha 1 Mayıs 1977'de »Haydi 1 Mayıs 1978'e» belgisini haykırarak, 1 Mayıs 1978' 


çimde katılmak için kolları sıvamışlar ve özverili bir çalışmanın içine girmişlerdir. Bütün bunlar, ilerici gençlik hareketi ile işçi sınıfının Sendikal örgütleri arasına du- var örmek isteyenlerin (çabasını boşa çıkaracaktır. 


Sömürüyü bir kat daha arttıracak olan yeni asgari ücrete karşı çocuk emekçiler ve çıraklar için «Eşit Işe Eşit Ücret» istemi daha da gün- 


celleşiyor. 


TARIM İŞÇİLERİNİN ASGARİ ÜCRETİ GENEL ASGARİ ÜCRETLE 


BİRLİKTE SAPTANMALIDIR! 


Asgari ücret konusundaki bir- başka anti - demokratik uygulama da tarım işçilerinin asgari ücretlerinin diğer iş kollarından ayrı olarak belirlenmesidir. Ve her dönemde de tarım işçilerinin asgari ücretleri “daha düşük olmaktadır. Bu ise kent ile kırsal kesimde çalışanlar arasındaki uçurumu derinleştiriyor, tarım çalışanları üzerindeki baskı ve sö- 


mürü yasallaştırılıyor. 


Tarım işçileri üzerindeki bu anti - demokratik uygulamanın son bulması, tarım işçilerinin asgari ücretinin genel asgari ücret düzeyinde belirlenmesi köylülüğün çözüm bekleyen temel sorunlarından biridir. 


ASGARİ ÜCRET YENİDEN SAPTANSIN! 
2 yıl için saptanan bu ücretler, işçilerin, memurların, tüm çalışan- 


ların hayatını çekilmez hale getirecektir. Bu nedenle asgari 


ücretler 


emekçilerin yararına, gerçek işçi temsilcilerinin de bulunacağı bir komisyonda sendikaların, demokratik kuruluşların istemleri gözönüne alınarak yeniden saptanmalıdır. Bu emekçilerden, halktan yana olan her- 


kes için ertelenmez bir görevdir. 
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Maten ls Be yapıla panelden 
> 


bir görünüş. 

tarihsel gelişimine kısaca değinerek, çırak adı altında çalıştırılan genç emekçiler üzerinde uygulanan ayrımcı politikanın nedenlerini sergilemiştir. 

Dr. Savaş Erçal ise, «işsizlik ve sağlık» ilişkisini değerlendirerek, işsiz gençlerin ruhsal, fiziksel çöküntü içinde olduklarını 


söylemiştir. Bugün çalışanların bi- 


le yeterli besin alamadığını, sağlik koşullarından yararlanamadığını öne süren Erçal, işsiz gençler için bu durumun daha da ağır olduğuna dikkati çekmiştir. 


. Avukat Bahri Bayram Belen, ist, Barosu olarak böyle bir kampanya açtıkları için IGD ve ÇI-RAK - DER'e teşekkür ederek konuşmasına başlamış, «suçluluk ve işsizlik» ilişkisini incelemiştir. İşsiz sayısının çokluğunun gençler arasında görülen suçluluk oranı ile doğru. orantılı olduğunu vurgulamıştır. 


nedenleri anlatıldı. - 


kalınamazdı. 


nasıl çözümlenebileceğini 


niş kitlelere kavrattı. 


cek. 


© SALİHLİ i 
İKD, TÖB - DER, İGD Salihli 


Şubeleri düzenledikleri toplantıda, 


gençliğe yönelik tehlikelerin en büyüklerinden birinin işsizlik so- 


“sinin ise ücret. artışı 


işsizliğe karşı savaş 


«Gençlik İşsizliği Yaratanları Suçluyor» kampanyasi 20 Aralık 1977/7 Ocak 1978 tarihleri arasında tüm yurt çapında yaygın eylemlerle srüdürüldü. 47.683 imza toplanarak ilgili yerlere gönderildi. 
IGD Emekçi Gençlik Bürosu'nun kampanyayla ilgili broşür yaygın bir biçimde dağıtıldı. İGD şubelerinin bir dizi eyiemleriyle işsizlik sorununu yaratanlar lanetlendi. Geniş kitlelere işsizliğin 


Faşist terörün sivri- ucunun İGD'ye yöneldiği, 4 İGD üyesinin birbiri peşisira 2 hafta içinde katledildiği, can güvenliğinin, öğrenim özgürlüğünün olmadığı bir dönemde böylesine bir kampanyanın açılması yadırganabilir. IGD Emekçi Gençlik Bürosu, kuşkusuz lâf olsun diye açmadı bu kampanyayı. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu ve Uluslararası Öğrenciler Birliği 1978 yılını «işsizlikle savaş yılı» ilân ettiler, 12 Avrupa ülkesi Komünist Gençlik Örgütü, «gençlerin isşsiz kalmasına karşı savaşım vermeyi» karar altına aldılar. 

İşte, gençlerin belini büken işsizlik illetine karşı tüm kapitalist ülke gençleri ve onların örgütleri böylesine kampanyalar örgütlerken, dünya gençliğinin ayrılmaz bir parçası olan İGD'nin soruna - sessiz kalması düşünülemezdi. Üstelik ekonomik darboğazlardari, “bunalımlardan kurtulamayan işbirlikçi tekelci sermayenin «tensikat» adı altında yığınsal işçi çıkarmalara başvurduğu bir dönemde hiç sessiz 


IGD, genç işçilerin, işsiz gençlerin en az can güvenliği kadar önemli olan bu sorununu çözme iddiasında değil kuşkusuz. Bunun de kampanya sırasında geniş kitlelere açık biçimde anlattı. İşsizliğin ortadan kalkması için onu yaratan kapitalizmin yıkılması, yerine sosyalizmin kurulması gerektiğini ge- 


Kampanya sona erdi. Ama işsizliğe karşı savaşımımız sona ermedi. 1978 yılı boyunca gençlik işsizliğe karşı savaşımını daha da güçlendirerek sürdürecek. Yeni eylemler örgütleyecek. 

İlerici gençlere bu önümüzdeki günlerde büyük görevler düşe- 


İGD Emekçi Gençlik Bürosu 


sorumlusu Adnan Sel, kapitalizmin işsizliğin tek sorumlusu olduğunu belirterek, dünya demokratik gençlik örgütlerinin 1978 yılını «işsizliğe karşı savaş yıli» ilan ettiğini açıklamış, IGD'nin de bu savaşımla uyumlu bir biçimde böyle bir kompanya başlattığını söylemiştir. 
Adnan Sel daha sonra, işverenlerip son günlerde «tensikat» adı altında yığınsal işçi çıkarmalarına değinerek bu konuda sınıf sendikalarına büyük görevler düştüğünü hatırlatmıştır. 

En son olarak T. Maden - İş 


. Sendikası adına 1. Bölge Temsilcisi Suat Esinsel konuşmuştur. Suat - 


Esinsel; işsizlik sorununun, çalışanları iki yönlü tehdit ettiğini be- 


lirterek bunlardan birincisinin iş- * 


sizler ordusunun işverenlere işçi çıkarma olanağı: tanıdığını, ikincitaleplerinde olumsuz rol oynadığını öne sürmüştür. s 


bastırdığı 


Kampanyadan kısa haberler ... 


runu olduğunu - vurgulamışlar ve Salihli İplik - Dokuma Fabrikasın- dan 13. ve 17. maddelere dayanılarak çıkartılan 150 civarında işçinin işten çıkarılmasını protesto etmişlerdir. 
© BURSA 

İlerici Gençler Derneği ve T. 
Maden - Iş Sendikası 13. Bölge Temsilciliği 300 kişinin katıldığı bir kapalı salon toplantısı yapmışlardır, Kampanyanın yaygınlaştırılması üzerine konuşmalardan sonra imza kampanyası açılmıştır. 
e Kampanyayla ilgili olarak A-- nadolu'nun birçok yerinde kapalı salon toplantıları düzenlenmiştir. 


K 


Sayın konuklar 
Değerli arkadaşlarım, 

İGD'nin 2. kuruluş yıldönümünü kutlama gecesine hoşgeldiniz. 
İlerici gençliğin daha iyi ve.insanca bir yaşam için, ulusal ba- 


ğımsızlık ve demokrasi için, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için verdiği savaşımla odayanışmalarını bu gece de gösteren tüm sendikal ve demokratik kuruluşları; gecemize katılan değerli konukları ve sanatçı dostlarımızı yürekten selamlıyoruz. Gecemiz anlam olarak da, eylem olarak da büyük. Dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarının ve kendi birliğimizin sınıf düşmanlarımız karşısında nasıl yenilmez bir güç olduğunu bu gece bir kez daha görmekte ve anlamaktayız. 

Değerli dostlar! 

Örgütümüz bir büyük eylem ve kavga yılını daha geride biraktı. Zor, çetin koşullara rağmen, örgütsel bakımdan ileri adımlar atıyoruz. Gençliğin IGD saflarında gelişen ve sınavdan geçen birliği sürekli yol alıyor. 
Gençliğin, toplumsal yaşamdaki etkin yeri, onurlu ve ardıcıl bir savaşımla tamamlanıyor. i 

Geçen 1 yıllık eylem dönəmi boyunca IGD yurt çapındaki örgütlenmesini daha da güçlendirdi; yeni yeni şubeler. açıldı ve binlerce yeni üye kazanıldı. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin faşizmi yerleştirme çabalarına karşı, faşist demagojiye ve her türden militarist ve şövenist propagandalara karşı, eğitim - öğretim kurumlarındaki faşist işgüllere karşı, kapitalist sömürü ve ezgiye, ulusal baskı ve ayrıcalığa karşı işçi sınıfının çizdiği yoldan etkin ve örgütlü bir savaşım verdik, Gençliğin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha ileri toplumsal hakların kazanılması, iş ve eğitim olanaklarının genişletilmesi doğrultusundaki eylemlerimiz birbirini izledi. Ulusal - demokratik güçlerin cephe ve eylem birliği için üzerimize düşen görevleri 


“ 
Di 


“leriyle, ülkemizin bu en 


ve demokratik, 


SAVAŞIM. 
OLM 


yerine getirmeye çalıştık. 1 Mayıs'larda işçi sınıfıyla omuz omu- 


-zaydık. 1 Eylül'de bölgemizde ve 


dünyada sürekli, adil ve kalıcı bir barış için «halklararası barış, dostluk ve dayanışma» belgisini yükselttik. MESS patronlarına karşı direnen. yiğit metalurji işçi- büyük grev hareketiyle dayanışmamızı her zaman sıcak ve canlı tuttuk. 
Onların kavgasını kendi kavgamız saydık. Gerçekte böyleydi. 
İlk kez kitlesel olarak Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası'nı kutladık. Ve dünya gençliği ile dayanışmamızın bir gereği olarak, faşist Pinochet cuntasının işkence gemisine o limanlarımızda geçit vermedik. 

Görülüyor ki bizim gücümüz ve haklılığımız yalnızca söylediklerimizin doğruluğundan değil, bu doğrular ışığında ilkeli ve örgütlü bir savaşım içinde olmamız- dan ileri geliyor. Bunu görmek istemeyenler olabilir. Ama bunu 


yeterince «gören ve anlayanlar» 


var! Sağ basının, faşist propaganda mihraklarının kalemleri hiç durmaksızın IGD üzerinde çalışıyor. Faşist baskı ve terör amansızca örgütümüze yöneliyor Kurulduğu günden buyana IGD şubeleri birbiri ardına basıldı ve bazıları sudan gerekçelerle ya da gerekçesiz olarak kapatıldı. 
Barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımının utkuya ulaşması, İGD'nin gelişip güçlenmesi uğruna yiğitçe kavga veren üyelerimizden 20'ye yakını faşist çetelerce katledildi. Ama Nevzat'ların, Özer'lerin, Muharrem'lerin, Avni'lerin, Fevzi'lerin, Sinan'ların anısı dimdik ayakta duruyor. Onlar aklımızda, bilincimizde, yüreğimizde, verdiğimiz kavganın orta yerinde yaşıyorlar ve yaşayacaklardır. 

Bilindiği gibi, faşist saldırılar özellikle son aylarda, belirli örgütlere ve İGD'ye karşı adeta bir haçlı seferine dönüştü. Faşist mihraklar bu saldırıların kanlı yönünü sahnelerken, maocu bozkurtlar da boş durmadı. Onlar da İGD'ye, işçi sınıfına ve demokratik güçlere karşı haince saldırılarını iyice arttırdılar. Ne var ki daha değişik bir cepheden, değişik biçimlerde bu saldırılara katılarilar da oldu. İlerici gençliği, onun yığın örgütü İGD'yi işçi sınıfından ve diğer demokratik 


İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar SOKÜCÜ: 


“İGD'NİN GÜCÜ, 
İLKELİ VE eee BİR 


ASINDANDIR” 


-A"YAŞASI! 


İNDE 


güçlerden o uzaklaştırmak, onu yalnızlığa itmek için (ellerindeki bütün «kozları» ortaya serdiler. 
Ama bizlerin işçi sınıfına, onun örgütlü savaşım geleneklerine bağlılığı oynanmak istenen oyunları ters yüz ediyor. Burada özellikle şunu hatırlatmak istiyoruz örgütümüze, üyelerimize karş faşist baskı ve terörün dizginlerden boşanmışcasına azgınlaştığı günlerde en küçük bir tepki bile göstermeyenlerin, aynı günlerde ters bir konuma girerek, özellikle 


"işçi sınıfı hareketiyle örgütlü da- 


yanışmamızın arasına hançer sokmaya çalışmaları, bu çevreler açısından kötü bir talihsizlik olmuştur. Kendilerine taktıkları adların gereğini yerine getirip getiremedikleri bir yana, onlar en azından tutarlı bir demokrat gibi davranıp davranamadıklarını ciddi olarak düşünmelidirler. 

Şu gerçek açık seçik kendini gösteriyor: Gerek sömürüsü egemen güçleri, sınıf düşmanlarımızı ve gerekse de gençliğin «sahte dostlarının en fazla korkutan şey gençliğin işçi sınıfı ile birleşmesi, onunla bağlaşmasıdır. 
Saldırıların özellikle bu noktada yoğunlaşması bir rastlantı değil. 
Biz kendi geleceğimizi ancak işçi sınıfı ile birlikte kurabileceğimizin bilincindeyiz. Bu temel gerçeğin ışığında yola çikarak, işçi Sınıfıyla, onun sendikal örgütleriyle, en başta DİSK ile eşitlik, bağımsızlık ve iç işlerine karışmama ilkelerini gözeterek karşılıklı ilişkiler kurduk. Bu yönelim ufkumuzu iyice genişletti, doğru bir pratiğin içinde sağlam, cesur ve kalıcı adımlar atma olanağı bulduk. 

Yaşadığımız dönemde, gençlik hareketinin belki de en belirgin özelliği onun işçi sınıfı hareketiyle her alanda kitlesel olarak örgütlü olarak kaynaşmasıdır. 
Bunda IGD olarak kendi payımızı görmek elbette bizleri sevindirir, Ama öte yandan görev ve Sorumluluklarımızın ne denli büyük ve ağır olduğunu da kavramamızı gerektirmektedir. 

Dostlar, işçi sınıfı ile dayanışmamızın, gelişkin bağlarımızın önünü hiç kimse alamaz. Bu gece bunun bir kanıtını daha göstermek istiyoruz. Sekiz aydır MESS'in saldırı ve tertiplerini boşa çıkararak onurlu savaşımlarını yılmadan sürdüren MADEN - İS 


işçileriyle gecemizde dayanısma kampanyası acıvoruz. Görevli arkadaslar birazdan aranızda dolaşacak ve yardım toplayacaklar. 
Gecemizin sonuna doğru toplanan paraları MADEN - İŞ yöneticilerine teslim edeceğiz. 


Değerli konuklar, 
Genç arkadaşlar, 


Ülkemiz, sömürücü egemen sınıf sözcülerinin bile feryatlarını kulaklarımıza kadar getiren büyük ve ağır bir bunalım içindedir. Ne var ki, onların yalnızca ekonomik olarak Göstermeye çalıştıkları bu bunalım gerçekte toplumsal, politik, kültürel ve ideolojik her alanı kapsıyor. Çünkü yaşadığımız bunalım, her türlü tarihsel gelişme perspektifini yitirmiş, çökmekte olan emperyalizmin genel bunalımının dışında değildir. Nereye bakarsak bakalım, emperyalist bağımlılığın, üretimdeki anarşinin, kapitalist sömürü ve aşırı kâr dürtüsünün yol açtığı yıkım, çöküntü, yozlaşma kendini gösteriyor. Bunalım öylesine büyümüştür ki, işbirlikçi büyük burjuvazinin iktidarlarının hiç biri artık uzun süre ayakta kalamıyor. 


Ne ki büyük burjuvazi ve onların politik sözcüleri bunalımın varlığını kabul etmekle birlikte, bunu doğalmış, kaçınılmazmış gibi göstermekten de geri kalmıyorlar. Daha da iğrenci, halkımıza «huzur ve istikrar» adına, «kemerleri sıkma» adına faşizmi dayatmaya çalışıyorlar. Oysa geçirmekte olduğumuz bunalım ne kaçınılmazdır, ne de onların Öönerdikleri yollarla çıkılabilir. 

İşçi sınıfı bugünkü bunalım- dan çıkışın gerçek yolunu gösteriyor: Ulusal bağımsızlığın kazanıldığı, tekelci burjuvazinin ve toprak ağalarının erk ve egemenliklerine son verildiği, toplumsal ilerleme yolunun açıldığı ileri demokratik bir düzen hedefini koyuyor, Bunun için, komünistlerin, sosyalistlerin, sosyal demokratların, yurtseverlerin, bütün ilerici güç ve kuruluşların içinde yer aldığı UDC önerisini geliştiriyor. 

Başta işçi sınıfının en geniş kesimleri olmak üzere emekçi yığınlar, aydınlar, çalışan herkes bugünkü bunalımın hem gerçek nedenlerini ve hem de çıkış yolunu giderek daha iyi görmektedirler. Politik ve toplumsal bilinçlenme, sömürü ve ezgiden kurtulma özlemi bütün haik yığınlarını sarıyor. 

Son 3 yılda, ülkemiz sınıf savaşımının en büyük ve en görkemli kitle gösterilerine tanık olmuştur. Bu bile tek başına kitlelerdeki köklü değişiklik özlemlerinin ne kadar geliştiğini ve olgunlaştığını göstermektedir. Sınıf savaşımı bütün toplumsal kesimleri içine alarak gelişmekte ve şiddetlenmektedir. 

Emekle sermaye arasında saflar açık ve net. Gençlik olarak biz de saflarımızı açık ve net oarak belirliyoruz. Emperya- 


l IGD!" 


lizmin dayattığı bağımlılık ilişkilerine, silahlanma yarışlarına ve savaş kışkırtıcılığına karşı ulusal bağımsızlıktan ve barıştan yanayız. Kapitalist sömürü ve ezgiye, talan ve yıkım politikasına karşı emekten, özgürlükten ve toplumsal ilerlemeden yanayız. Tekelci burjuvazinin ve büyük toprak ağalarının gericilik cephesine karşı UDC'den yanayız ve bu iki cephe arasında ayrı ve üçüncü bir yolun olamıyacağını kesinlikle biliyoruz. İşte ilerici gençlik hareketi bugün politik yaşamda daha etkin ve saygın bir yere ulaşmışsa, bu hiç kuşkusuz bizlerin 


böylesi bir konumda yer alma-' 


dan ileri gelmektedir. 

Bugün ülkemizde yeni bir durum var. İşçi sınıfının ve halkımızın, tüm ilerici - demokratik güçlerin gittikçe artan tepkileri sonucu *1C yıkıldı. Şimdi CHP'nin ağırlıkta olduğu yeni bir hükümet işbaşında, Öncelikle can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanacağını söylüyorlar. Kuşkusuz hepimizin isteği de budur. 

Biliyoruz ki, faşist partinin iktidardan uzaklaştırılmasıyla faşizm tehlikesi ortadan kalkmaz. 


mayı başaran bir örgütün, İlerici Gençler Derneği'nin bu gecesine davet edildiğimiz ve bizlere de konuşma olanağı tanındığı için teşekkür etmeyi bir 


Eğer işbaşına gelen iktidar, bazı demokratik adımlar atmak ve faşizmi etkisizleştirmek “ istiyorsa, herşeyden önce faşizmin örgütsel dayanakları üzerine yürümek zorundadır. Üç yıldır işçilere, sosyalistlere, ilericilere, kendilerinden olmayan herkese karşı kanlı bir terör delisi estiren MHP ve Ülkü Ocaklarının kapatılması, faşizmin örgütsel odayanaklarının yok edilmesi açısından çok önemli bir adım olacaktır. Diğer yandan faşizme karşı etkili bir savaşımın, ancak demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlarını genişletmekle birlikte başarıya ulaşabileceği gerçeği de unutulmamalıdır. Işbaşına gelen iktidarın ağırlıklı kanadını oluşturan CHP, bu konularda etkin ve ciddi adımlar attığı sürece, sanırız bütün ilerici güçlerin desteğini yanında bulacaktır. 

Biz demokrasiyi somut bir olgu olarak görürüz. Eğer demokrasi için geçerli bir ölçüt konulması istenirse, bu ölçüt işçi sınıfının düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün sınırlarından başkası olamaz. Demokrasi üzerinde boş sözler söylemek istemiyorsak, 


sözle eylemimiz arasında herke- 


sin görebileceği güvenilir köprü- 


ler kurmak istiyorsak, bu konuda açık bir tavır içinde olmalıyız. 
İşçi sınıfının politik örgütlenmesi üzerinde yasağın sürmekte olduğu tek Avrupa ülkesi Türkiye" dir. Ülkemiz somutunda demokrasinin sınırlarını genişletme çabası, bugün işçi sınıfının -politik örgütlenmesi üzerindeki yarım yüzyıllık : yasağın kalkmasından baska bir anlama gelmez, gelğmez. Bu konu gittikçe güncelleşmektedir, ve iktidardaki CHP'nin bu konuda alacağı tavır herhalde işçi sınıfı tarafından dikkatle izlenecektir. Bununla birlikte biz, hangi koşullar altında olursa olsun, işçi sınıfının politik örgütlenmesi üzerindeki yasağın kalkması savaşımını açık bir yüreklilikle ve kararlılıkla osürdüreceğiz. 

Kardeşler, 

Önümüzdeki dönem bizler için yeni görevlerle dolu. Kendimize yeni hedefler çiziyoruz. Daha güçlü ve daha yığınsal bir IGD için, ilerici gençliğin birliği için yeni yeni atılımların eşiğindeyiz. Bu yılın ilk yarısı içinde örgütümüzün birinci kongresi top lanacak. 1 Mayıs 1978'e yine yığınsal olarak katılmak için hazırlıklara şimdiden başlıyoruz. Ve bu yılın yaz aylarında gerçekleşecek büyük bir festivalin hazırlıkları içindeyiz. Latin Amerika Kıtasının ilk sosyalist ülkesi olan Küba'da, 11. Dünya Gençlik Festivali için tüm dünyanın gençleri bıraraya gelecekler. Festivalin evsahipliğini yapacak olan Küba gençliğinin heyecanını kendi yü- 


reklerimizde duymaktayız. Türkiye gençliğinin 11. Festival'e kitlese! olarak katılması başlıca a-. 
macımızdır. Bütün bu hedeflere ulaşma yolunda, eskisinden daha çok, daha disiplinli, daha örgütlü çalışma zorunda olduğumuz açık. 

Iki yılık örgütlü pratiğimiz göstermiştir ki : 

IGD güçlendikçe, ilerici gençliğin birliği yolalmaktadır! 

İGD güçlendikçe, gençlik hareketi içindeki işçi sınıfına ters, sapık akımların etki ve hareket alanı daralmaktadır! 

İGD güçlendikçe, gençliğin işçi sınıfı hareketiyle birleşme süreci hızlanmaktadır! A 

IGD güçlendikçe, faşizme, emperyalizme, militarizme ve ulusal baskıya karşı gençlik kesiminden yiğit ve gür sesler yükselmekte, etkin çıkışlar örgütlenebilmektedir! 

işte bunlar bizim örgütsel, demokratik kazanımlarımızdır. Bu kazanımları daha da ilerletmek için yüreğimizi, aklımızı, bilincimizi her şeyimizi ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz. 

Yaşasın, sosyalist, sosyal - demokrat, demokratik sol, tüm ilerici gençliğin faşizme ve emperyalizme karşı eylem birliği! 

Yaşasın ilerici gençliğin işçi sınıfı ile bağlaşıklığı! 

Yaşasın ulusal - demokfatik güçlerin cephe ve eylem birliği! 

Yaşasın dünya demokratik 


.gençlik hareketi! 


Yaşasın Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu! : 

Yaşasın Uluslararası Öğrenciler Birliği! 

Yaşasın IGD! 


: , MADEN-İŞ Genel Başkan Vekili Kemal DAYSAL : “ İŞÇİ GENÇLİK DAYANIŞMASI PEKİŞMEKTEDİR” 


vaşımda 


borç 


nışma içinde olmuşlardır. 
Özellikle MESS'e karşı sa-İlerici 
Derneği'nin sağladığı dayanışmayı burada önemle belirtmek gerekir. 


Gençler mıştır.» 


Yedi sulu üyesi Kemal 


ən güç koşullar altında 
WESS'e karşı direnen üyeierimizin gücüne güç kat- 


Maden - İş Yürütme Ku- 
Daysal 


hırlı savaşımının meyvelerini toplayabilecek bir hükümet değildir söz konusu olan, Öte yandan faşist partinin hükümet dışında kalmış olması, faşist 


ilerici Gençler Derneği’ 
nin ikinci kuruluş yıldönü- 


mü kutlama gecesinde 
Türkiye Maden - İş Sendikası'nı temsilen Genel Başkanvekili ve Yürütme 
Kurulu üyesi Kemal Daysal konuştu. Yiğit metalurji işçilerinin savaşım ve dayanışma duygularını dile getiren Kemal Daysal konuşmasına şu sözlerle başladı : 

«Türkiye Maden - İş Sendikası'nın tüm üyeleri adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Öncelikle bu güzel gecenizde aranızda bulunmaktan dolayı duyduğumuz sevinç ve onuru ifade etmek isterim. Barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımında gençliğimizin örgütlenmesi yolunda iki yıl gibi kısa bir süre içinde tarihsel önem taşıyan kalıcı adımlar at- 


biliriz.» 

İGD'nin özverili çabalarına ve belirleyici gücüne dikkati çeken Kemal 
Daysal Maden - Iş ile İGD arasında her düzeyde ve sürekli gelişen dayanışmaya değindi. Kemal Daysal konuşmasının bu bölümünde Şunları söyledi : 

«Sendikamız Maden - İş” 
le İlerici Gençler Derneği arasında her düzeyde kurulan ve sürekli geliştirilen dayanışma işçil- gençlik dayanışmasının en güzel örneklerini sergilemiştir. Sendikamız, gençliğin savaşımında  İĞD'ye elinden gelen her konuda yardımcı olmaya çalışmış, bunu kendine görev bilmiştir. Bu gönüllü dayanışma üyelerimize de çok şey kazandırmıştır, bilgi ve deneyim hazinelerini ge- 


nişletmiştir. Ne var ki, İGD'nin sendikamıza ve üyelerine gösterdiği dayanışmayı da burada saygıyla anmak gerekir. Kendi temel ilkeleri gereği, işçi sınıfının yanında yeralmayı görev sayan ilerici gençler, gönüllü olarak her zaman sendikamızla daya- 


ayı aşkın bir süredir işbir- 


likçi tekelci sermayenin en kodaman örgütlerinden 
MESS'e karşı yılmadan savaşım veren onbinlerce üyemiz, grev ve lokavt boylarında İGD üyelerini her zaman yanlarında en sıcak dayanışma içinde bulmuşlardır. İlerici gençlerimiz gece - gündüz demeden, kar - kış demeden grevci işçilerinin yanında yeralmış, onlara omuz vermişlerdir. MESS grevlerini desteklemek amacıyla başlatılan kampanyaya en ön saflarda katılan İGD ve üyeleri, bu kampanyanın yurt çapında yaygınlaşmasında önemli katkılar- da bulunmuşlardır. Kampanyanın İGD'nin örgütlü bulunduğu iller ve bölgelerde yoğun iloi görmesi bunun en açık kanıtıdır 
Bütün bu örnek çalışmalar, işçi sınıfı adına hareket ettiğini ileri süren türlü - çeşitli akım ve gruplar sayısız gevezelikler içinde burjuvazinin değirmenine su taşırken, ilerici gençlerimizin son derece anlamlı bir alçak gönüllülük içinde karıncalar gibi yaptıkları çalışmalar, 


başarıyla süren grevler üzerine şunları söyledi: «Ama işte yedi ayı aşkın bir süre geçti. Kış alabildiğine bastırdı. Grev ve lokavttaki üyelerimizin eline geçen para yok denecek kadar az. Fakat dost düşman herkes görüyor, Maden - İş üyeleri gene dimdik ayakta, gene savaşım boylarında, hakkımızı söke söke alırız diye haykırıyorlar. O'umlu bir sonuca ulaşmadan, fabrikalara başlar dik bir şekilde dönmenin olanaklarını"sağlanmadan direnişe son vermemeye and içtiler. Tekelci sermayenin hesapları tutmadı ve tutmayacak. 


Ülkemiz siyasal yaşamın- da değişik ve yeni koşullar oluşmuş (bulunmaktadır. 
İşçi sınıfımızın, ulusal ve demokratik güçlerin uzun ve sabırlı savaşımı sonunda ,ikibuçuk yıldır faşist tırmanışa yataklık eden 
MC iktidardan uzaklaştırıldı. Yeni bir hükümet kuruldu. Ne yazık ki MC'nin düşürülmesinde başlıca yükü omuzlamış olan emekçi halkımızın bu ka- 


hareketin geriletilmiş, faşist tehlikenin giderilmiş olması anlamına gelmiyor. 
Bu nedenle değişmiş olan yeni koşullar da işçi sını- 


fımız ve emekçi halkımızın demokrasi ve ilerleme savaşımını aynı kararlılıkla sürdürmesi gerekiyor. İlerici, demokratik, halktan yana bir iktidar, içinde işçi sınıfımızın da kendi gerçek temsilcileri ile yeraldığı bir iktidar için savaşım, 141, 142'nin kaldırılması için savaşım güncelliğini ve önemini koruyor. : 

Yeni koşullarda işçi - gençlik dayanışmasını daha da pekiştirmek gerekiyor. Son DISK Genel Kurulunda alınan anti - emperyalist, anti - faşist anti - tekelci bir cephe kurulması kararını hayata geçirmek için DİSK üyeleri olarak yapacağımız çalışmalar, ilerici gençleri, işçi sınıfı arasındaki birlik ve dayanışma ile daha da kalıcı sonuçlara götürecektir. İşçi - gençlik dayanışması Ulusal Demokratik 
Cephe içinde belirleyici bir yer tutacaktır. Hepimizi yeni görevler bekliyor.» 


— a 
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İGD'NİN 2.KURULUS YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 


İlerici Gençler Derneği'nin 
2. yıldönümü, Türkiye gençliğinin anti - emperyalist savaşım geleneğine, ilerici (o yurtsever gençlik hareketine yaraşır biçimde kutlandı. IGD disiplininin, örgütlülüğünün damgasını vurduğu kutlarha gecesine katılım kitlesel oldu. Spor ve Sergi Sarayi doldu taştı. İşçiler, köylüler, gençler, mesleki, teknik, sendikal örgüt temsilcileri, ilerici milletvekilleri, gençler bir eraya geldiler, İGD'nin 2. kuruluş yıldönümünü kutlama gecesinde... 

Kutlama gecesi oldu. Marşlar söylendi, türküler yakıldı, şiirler okundu. ` Açılış konuşmasını İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü'nün yaptığı gecede; Barış Derneği Genel Başkanı Mahmut Dikerdem, Maden-İş Genel Başkan Vekili Kemal Daysal, IKD Merkez Yönetim Kurulu üyesi Zühal Kılıç konuk konuşmacılardı. Işçi sınıfımızın yarım asırı aşkın şanlı geçmişi, İGD'nin iki yılı gözümüzün önünden geçti, baştan ayağa yaşandı, sindirildi- bir gece boyu. 

«İşçi sınıfı partisine özgürlük», «Gençliğe can güvenliği» 


görkemli 


İGD'nin ikinci kuruluş 


yıldönümü kutlama gece- - 


sinde Barış Derneği Genel Başkanı dem de konuk konuşmacılar arasındaydı. Dikerdem'in konuşmasını özet olarak veriyoruz. 
«...bizim anladığımız, Öz- 


Mahmut Diker- 


diye haykırdı ilerici (yurtsever cençler, slaytlar, resimler, Suphi'leri, Nejat'ları, Mehmet'leri, Avni'leri beyaz perdeye düşürdüğü an... Sümeyra Çakır'la 15“ ler için ağladık. İGD Korosu ile, Kürt, Ermeni gençlerinin korosu ile folkloruyle, halkların dostluğu, kardeşliği dile geldi. 

Tüm program boyunca o kunan şiirlerle, haykırılan «ileri demokratik düzen», «Faşizme geçit yok», «Yaşasın gençliğin 


“.,enti - faşist birliğin vb. slogan- ilerici gençliği-. 


larıyla Türkiye nin yüreği, ABD emperyalizmine karşı, faşizme ve neo-İaşizme karşı savaşan n Amerika gençliğinin; emperyalizme, irr. 
ayrımına karşı ulusal ve toplums kurtuluş için savaşım veren Afrika gençliğinin; «Bağımsız, bağlantısız, toprağı bütün bir Kıbrıs» isteyen ilerici Kıbrıs gençliğinin yanında çarpıyordu. 
Türkiye gençliğinin dünya gençliği ile dayanışmasını o engelleyen gerici yasalara karşı çıkılarak, «Haydi 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne» diyordu IGD tiyatrosu. 

MADEN - IŞ İŞÇİLERİYLE 

DAYANIŞMA DAHA DA 

YÜKSELTİLDİ 


Kutlama gecesinin en ðnemli yanlarından birisi de, işçi - gençlik dayanışmasının, özellikle yiğit Maden - İş grevcileriyle dayanışmanın bir kez daha hayata geçirilmesi olmuştur. 
IGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü'nün başlattığı bağışkampanyasında 24 bin . liranın 


üstünde para toplanmıştır. Gə- 


BARIŞ DERNEĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT DİKERDEM : "BARIŞ HAREKETİ BİLİNÇLİ AYDIN GENÇLİĞİN KATKISINA BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEDİR” 


lediğimiz, barış edilgen bir kavram değil... Emperyalizmin, sömürgeciliğin ve yeni sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtulmak için verilen bağımsızlık savaşlarına evet, fakat e- 


mekçi yığınların alın teriyle kurulmuş dünyamızı 


kitlesel kırım silahlarıyla yok edip onun yıkıntıları üstünde sözümona yeni bir dünya kurulmasını öneren sapık teorilere, savaş kundakçılarına hayır. 

Bu soylu uğraşta başı çeken güç, kuşkusuz ki, toplumun lokomotifi olan 


- işçi sınıfıdır. Onunla elele - 


verenlerin başında da ilerici gençlik kuruluşları gel- 


mektedir. 

Değerli gençler, 

Ülkemizde de barış hareketinin siz gençlerin gönüllü uğraşlarıyla büyüyüp gelişeceğini ayrıca belirtmeyi gereksiz buluyorum, çünkü barış hareketimizin örgütsel birliğini temsil eden BARIŞ DERNEĞİ'ne kuruluşundan önce ve son ra İLERİCİ GENÇLER 
DERNEĞİ'nin gösterdiği ilgiyi ve çalışmalarımıza katkısını biliyorum. Tek dileğim, yurt çapında en 


“güçlü gençlik örgütü olan 


Derneğinizin ülkemizde ba rış hareketini yaygınlaştır- 


-mak yolundaki çabalarına 


hız vermesidir.» 


lanan paraları verdi. Bu nışma, kitap satışlarıyla sloganlarla, diğer: yandan grevci işçilerin mesajlarıyla daha da pekiştirildi. 


İlerici Gençler Derneği'nin 2. yıl kutlama 


gecesine çok sayıda demokratik kuruluştan ve _ 


ilerici, yurtsever, demokrat kişiden başarı mesajı gelmiştir. Aşağıda geceye gelen mesajları gəliş sırasına göre veriyoruz: 

Orman Müh. Odası (Ankara Merkez), Y.K. 
TÜS-DER Genel Başkanı H. Fehmi Mavi, TÜS-DER Bursa Şb. Bşk. Süreyya Sayın - POLİTİKA Gazetesi - Genel-Der Genel Sekreteri Veli Saltık - TÜTED İst. Şb. Y.K. - ASTER-İŞ Genel Bşk. 
Ayhan Dümen - Beylerbeyi Kültür Cemiyeti Bşk. 
Oktay Ekinci - Ist DDKD Genel Merkezi - HAS-IŞ Güney Bölge Temsilcisi Ferdane Torun - Necati Cebe, Balıkesir CHP Milletvekili - GİB-DER Genel Sekreteri Ali Rıza irşat - DHKD Y.K. 
adına Abdurrahman Beşer - KDB Genel Başkanı Ahmet Alpay - TÜTED Ankara Şb. Bşk. Ali Altınkanat - Bursa Hürriyet Kültür ve Dayanışma Derneği Y.K. - Hasköy Halk Derneği - ÇIRAK-DER Genel Başkanı Muammer Varol - GFKD - Selüloz-İş Çaycuma Şb. Bşk. Ziya Gökalp - IKD Çaycuma Şb. Bşk. Nezahat Uzal - Tıbbiyeliler Kültür Derneği Y.K. - POL-DER İst. Şb. Orhan Kandemir - Erol Toy - Ümreniye Kültür ve Dayanışma Derneği adına Süleyman Görelke - 


iGD,2.YIL KUTLAMA GECESİNE GELEN MESAJLAR 


Uzunköprü Halkevi Bşk. Necdet Dayıoğlu - DKD Sürmene Şb. - DBD - SGB İst. Şb. Bşk. 


“Sezai Atıcı - BANK-SEN Genel Sekreteri Yüksel 


Çubukçu - KDB İzmit Şb, Bşk. Müslim Gürel - KDB Derince Şb. Bşk. Haydar Alçınkaya - Genel-DER İst. Şb. Y.K. - Tokat Çağdaş Kültür Derneği - Kocamustafapaşa İlerici, Yurtsever Gençliği - DKD Genel Başkanı Ömer Aydın - İLD Genel Başkanı Ahmet Özbek - Maden-İş 13. 
Bölge Temsilciliği - KÖGEF Genel Başkanı İsmail Kemal - İKD Kocaeli Şb. Bşk. Canan Arslan - Ortaköy İlerici Kültür Derneği adına Bşk. 
Metin Özköseoğlu - Turizm-Iş Sendikası Genel Başkan Vekili Haydar Arslan - DİSK Genel-İş Kocaeli Şb. Sekreteri - Sarıyer Halkevi - TÜS-DER İst. Şb. adına Nazım Öztürk - Türk Demir 


- Döküm İşçileri - Grevci Profilo İşçileri - Ke- 


rim Korcan - İLTIP-DER Genel Sekreteri Erdoğan Tavukçu - TÖB-DER Hendek Şb. Bşk. Vedat Çıpa - CHP Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu - CHP Eskişehir Milletvekili Ismail Özen - Teknik Bilimler Araştırma Derneği (TEK-BAD) Bşk. Muzaffer Berberoğlu - Karabüklü İlerici Gençler adına Erdal Aslan - Tümka-iş Çaycu- 


ma Şb. Y.K. adına Hayrettin Özyurt, 


cenin sonunda Ahmet Muhtar Kutlama gecesi, İGD'nin Sökücü, Maden-İş Genel Baş- gücünün somut bir göstergesi kan Vekili Bahtiyar Erkul'a top- olmuş, disiplinini, örgütlülüğü- 


dayaatılan 


nü dostuna düşmanına bir kez daha kabul ettirmiştir. 


Şan olsun Türkiye ilerici gençliğinin savaşkan Oo örgülü 
3. YILINDA DAHA GüçLÜ 'GD'ye ve onun yiğit savaşçıla BIR IGD İÇİN İLERİ! nna... 


İKD MYK ÜYESİ 
ZÜLAL KILIÇ: 
İGD İLE GURUR 
DUYUYORUZ” 


Gece'de İKD'yi temsilen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zühal Kılıç konuştu. Konuşmanın bir özetini veriyoruz. 

Yakin bir geçmişte, bir yandan işçi sınıfının devömci kurumlarla birliğine, öte yandan da işçilerle “adınlar ve gençler arasındaki dayanışmaya yönelen saldırıların yoğunlaştığı olaylar yaşadık. Saldırılar çok yönlü gelişiyor. Açıktan saldırıya geçen burjuvazi ve onun maşası madocuların yanısıra bazı sözde ilerici akımlar da bilerek ya da bilmeyerek burjuvazinin oyununa alet oluyorlar. 

Ne var ki, böylesi olaylar bizim için sürpriz değildir. Saldırılar olacaktır. Amc bildiğimiz, hem de kesinlikle bildiğimiz bir şey var. İlerici kadın, gençlik ve sendikal hareketler günden güne gelişip güçtenerek aralarında var olan eylem birliğini pekiştirivor. Sevindirici olan budur. 

Ayrıca bugün ülkemizde faşist saldırılar başlıca gençliğe yönelmektedir. Can güvenliği diye birşey kalmamıştır. Artık açıkça sokakta kurşunlüâmalar yanında gizlice kaçırılıp işkence yapılarak öldürme olayları hızla artmaktadır. Evlat acısı milyonlarca kadının yüreğini yakmaktadır. 

Faşist cinayetler kadınlarla gençlerin ortak sa- 


3 -vaşımlarını gerektiren en yakıcı sorunlardan biridir. 


Bugün sapma içinde bulunanlar olabilir. Ancak ne bunlar ne de burjuvazinin saldırıları güncelliğini, hâlâ süren faşist tehlikeyi yok etmek ve sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzeni kurmak için; tüm emekçilerin, ilericilerin yurtseverlerin savaş cephesinin, ulusal cephenin hayata geçmesini engelleyemiyecektir. Ve bugün bu cepheye karşı çıkanlar yarın bunun içinde yer almak zorunda kalacaklardır. 

Yolunu işçi sınıfının yolu bilmiş İKD ve İGD böylesi geniş bir cepheyi oluşturmak için her türlü saldırıyı göğüsleyecek, var güçleriyle çalışacaklardır. 

Yaşasın İGD! 

Yaşasın İGD ve İKD'nin sarsılmaz güç ve eylem birliği! 

Yaşasın UDC! 
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SAVAŞ BAYRAĞIMIZIN SÖNM EYEN YILDIZLARI 


e — 

İGD ALİAĞA ŞB. KURULDU. 
Ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımında utkusunun örgütlülükten geçtiğini kavrayan ilerici yurtsever gençliğin örgütlen- 

-- mesi her şeşen gün ileri-boyutlar almaktadır. Gerici egemen güç- 

“lerin korkulu rüyası haline gelen İlerici Gençler Derneği'nin şubeleri, anti-demokratik gerekçelerle kapatılırken yeni yeni şubeler 

açılmaktadır. Aliağa Şubesi'nin açılması ile IGD şubelerinin sayısı 36'ya ulaşmıştır. 

İzmir Aliağa Şubesi'nin açılış töreni daha bir görkemli oldu. 
Açılış törenine Aliağa ve Gültepe Belediye Başkanları da konuk olarak katıldılar. Aliağa Belediye Başkanı Ayhan Bayrak konuşmasında İGD'nin haklı uğraşlarının yanında olacağını söylerken, Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten de IGD'ye başarılar dilemiştir, 


KDB İZMİT VE DERİNCE 


Vaktimiz yok onların matemini 


İGD GAZİANTEP  SUBURCU 
ŞUBESİ KAPATILDI 


İlerici Gençler Derneği Gaziantep Suburcu Şubesi kapatılmıştır. Böylelikle bugüne değin çeşitli nedenlerle kapatılan İGD şubelerinin sayısı 8'i bulmuştur. 


Hericilerin, yurtseverlerin örgütlenmesine doğrudan yöneltilen bu anti - demokratik baskılara karşı çıkıl- 
"malı, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne konan sınırlama kaldırılmalıdır. 


ŞUBELERİ KURULDU 


Emekçi halkımızın ulusal bağımsızlık ve demokrasi kovgası içinde yerini alan tlerici Kocaeli gençliğinin yığın örgütü Kocaeli Devrimciler Birliği'- nin İzmit ve Derince şubeleri kurulmuştur. Açtığı iki yeni şubesi ile Kocaeli ilerici gençliğini daha yığınsal olarak kucaklama savaşımını yeni boyutlara ulaştıran KDB, işçi - gençlik dayanışmasının en iyi örneklerini vermektedir. 


İGD TÜZÜĞÜ ONAYLANDI 
- İlerici Gençler Derneği'nin tüzüğü onaydan nihayet döndü. 
Uzun bir süredir tüzüğün onaylanması için bir çok koldan yürütülen savaşımın böylesine utku ile sonuçlanması demokratik bir kazanım oldrak değerlendirilmelidir. i Tüzüğün onaylanması, aynı zamanda, İGD'nin sonuç alıcı demokratik bir güç oluşunu, kamuoyu yaratmada etkin rolünü ortaya koymaktadır. Gazetemizin sürekli diri tuttuğu tüzük sorununun çözümlenmesi, ilerici basının işlevini ve rolünü açığa çıkarması açısından da dikkate değerdir. 


Şunu da belirtelim ki, İGD'nin tüzüğünün onaylanmış olması, ilerici yurtsever gençliğin diğer demokratik kuruluşların aynı sorunlarının çözümü doğrultusunda çaba göstermeyeceği izlenimini uyandırmamalıdır. İlerici yurtsever gençliğin bu yönde üzerine düşen görevi yerine getireceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Demokratik kuruluşlar, bu konu ile ilgili çabalarını diri tutmalıdır. 
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Epea 


döğüşerek öldüler güneşe gömüldüler. 


tutmaya! 


Gerici - faşist karması MC'nin iktidardan uzaklaşması hırçınlığını bir kat daha arttırdı. İktidara sığınma olanağının yitirilmesi telaşındaki MHP'li, Ülkü Ocaklı faşist zorbalar kan akıtmaya hız verdiler. Yılbaşı gecesi komandocu faşistler (Manisa'da, Manisa Lisesi Öğrenci Birliği Başkanı ve IGD üyesi Nejat Gökpınar adlı ilerici - yurtsever öğrenciyi vahşice ; katlettiler. Olay, dört - beş komandonun, ilerici - yurtsever arkadaşımızın yolunu kesip kuytu bir yere zorla kaçırmalarıyla başladı. Muşta, yumruk ve kesici aletlerle saldıran komandolar, Nejat Gökpınar'ı ağır biçimde yaraladılar. Uzun bir boğuşmadan sonra Nejat'ın faşist cellatların ellerinden kurtulup kaçtığı ancak komardoların tekrar arkadaşımızı yakalayıp komaya .soktukları tahmin edilmektedir. Kamuoyunda genel kanı, komaya sokulan öğrencinin, faşist komandoların yönetimindeki bir otomobille üzerinden geçilip el ve ayaklarının ezildiğidir. Nejat Gökpınar İzmir'de kaldırıldığı hastanede komadan kurtulamayarak ölmüştür. . ; 

NEJAT'IN CENAZE TÖRENİ YIĞINSAL ANTİ - FAŞİST 

GÖSTERİYE DÖNÜŞTÜ! 

Nejat Gökpınar adlı ilerici - yurtsever gencin faşist zorbalarca öldürülmesi İzmir'de ilerici - yurtsever gençler arasında sert bir tepki yarattı, İzmir'de ilerici - yurtsever gençler, Tıp Fakültesinde forum yaparak katillerin zaman yitirilmeden yakalanarak cezalandırılmalarını istemişlerdir. Daha sonra cenazeyi Morgtan alan yurtsever gençler, Izmir - Ankara yolunu trafiğe kapatıp polisin tüm engellemelerini de boşa çıkararak anti - faşist bir gösteri düzenlemişlerdir. Faşist cinayeti protesto gösterisi Manisa'da da sürmüştür. Halkın büyük bir ilgisini çeken gösterinin ağırlık noktası MHP ve Ülkü Ocakları'nın kapatılması yönünde olmuştur. 


T 


NEJATLAR ÖLMEZ 


LENİN GENÇLİĞİN SAVAŞINDA YAŞIYOR 


Insan haklarının «büyük savunucusu» bay Carter'in iyiniyet gezisi sürerken, kendi ülkesinde insan hakları hiçe sayılarak ayaklar altına alınıyor. 

Wilmington Onlusu olarak bilinen dokuz siyah adam ve bir beyaz kadın, eğitimdeki ırk ayrımını protesto ettikleri için 282 yıla mahküm edildiler. 
Düzmece bir mahkeme ile. 

Wilmington Onlusu'nun lideri papaz Ben Chavis Kuzey - Karolina'daki hücresinden Helsinki Nihai Senedi'ni imzalayan 35 ülke temsilcilerinin katıldığı Belgrad toplantısına bir çağrı yollayarak «Onlu'nun» ve ABD'deki tüm politik tutukluların serbest: bırakılmasını istedi. «Kuzey Karolina eyaletinin bir işkence odasından tüm dünyaya ve Belgrad konferansına sesleniyorum. Diğer kurbanlar 


DBK'nın yayın organında IGD 


DBK'nın yayın organlarından «Peace Courlenin 18 Kasım 1977 tarihli sayısında Türkiye'de İlerici Gençler Derneği'nin ABD'nin Nötron Bombası girişimlerini kınadığı ve Amerikan Konsolosluğu önüne siyah bir çelenk bırakarak «Nötron Bombasına Hayır», «Hiroşimalara Hayır» belgilerini haykırdığı belirtilmektedir. İlerici Türkiye gençliği bundan böyle de barış savaşımında üzerine düşen görəvi özveri ilə yerine getirecektir. 


demonstrations. 
streets Of Istanbul shouting “Ne slogans : "No Neutron Bre E and ’ ‘No more 


Tüm dünya halklarının diline geçmiş bir ad, «Lenin» adı. Dünya- nin dört bir yanında onun neler yaptığını, neyin öncüsü ve savunucusu olduğunu bilmeyen genç hemen hehen yoktur.. «Lenin» adı, toplumların çehresini kökten değiştirerek, eski sömürü çağının yerine, Oktobr Devrimiyle gelen sosyalizm çağının simgesi olmuştur. 

Barış deyince Lenin gelir akla. 
Yeryüzünde hiçbir insan ve parti, Lenin ve partisi kadar barışı, tüm insanlığın geleceğini savunmaya atılmamıştır. Sovyet devletinin kuruluşundan hemen sonra yayınlanan ilk çağrının Barış Çağrısı olması, bunun en belirgin kanıtı olmuştur. 

Sömürülen işçi sınıfı, sömürgecilik altında ezilen halklar ve gençler, onunla kendilerine bir önder bulmuşlar. Onun, savaşım yollarını aydınlatan öğretisini yolgösterici olarak görmüşler, bugün hâlâ görmektedirler. 

Hele gençler, Lenin'in yolundan nasıl yürümesinler! Bırakalım Lenin anlatsın gençliği: «Biz geleceğin partisiyiz; gelecekse gençliğindir. Biz bir yenilikçiler partisiyiz; yenilikçileri büyük bir istekle izleyen de her zaman gençliktir. Biz parti olarak, eski çürümüşlüğe karşı özveri isteyen bir savaşımı yürütüyoruz, özveri isteyen bir savaşımı yüklenmede ise, gençlik her zaman önde gelir.» 

Lenin, 21 Ocak 1924'de öldü. Ancak o dünya işçi sınıfı hareketinin, ulusal kurtuluş savaşları hareketinin ve dünya ilerici gençlik hareketinin savaşım bayrağında yaşamaya devam ediyor, edecektir. «Lenin» adı, sonsuza dek sürecektir. 


gibi sessiz kalmayacağım. 1975 Helsinki Nihai Senedi'ni imzalayan, ABD'de insan haklarının nasıl çiğnendiğini göstermek istiyorum. Milyonlarca siyah Amerikalı, Kızılderili, Portorikolu, Asyalı, yani bizler aşağı sınıfı, ezilen ve sömürülen sınıfı oluşturuyoruz. Bizler ırkçılığın, tekelci ekonominin sömürüsünün kurbanlarıyız. Evet, bizler devlet baskısının kurbanlarıyız... Burada adalet ve eşitlik ilkesi yalnızca güçlüler ve zenginler için geçerli. Binlerce insan var ırkları ve yoksullukları yüzünden hapsedilen.» 

Papaz Ben Chavis ABD'deki tüm politik tutukluların bir listesini de Belgrad Konferansına sunarak şöyle bitiriyor çağrısını: «—Insanlığın kurtuluşu, adalet ve özgürlük için sesleniyorum! 

— Irkçılık, apartheid ve jenositin yokedilmesi için sesleniyorum! 

— İnsanlığın son vermek için! 

— Detant, tam bir nükleer silahsızlanma ve dünya barışı için! 

— Uluslararası dayanışma, saygı ve sevgi için! 

YENECEĞİZ! 


sömürüsüne ve emperyalizme 


BEN CHAVİS 


GENÇLİĞİN 
ÜZERİNE 
TOPLANTISI 


(Sonuç Bildirgesi) 


I — «Gençliğin İşsizliği Üzerine Genç Uzmanlar DDGF Toplantıs», DDGF'nin Budapeşte'deki 
merkezinde 14, 15, 16 Ekim 1977 
tarihinde yapıldı. Toplantıya 39 
gençlik ve öğrenci örgütünün temsilcileri, gelişmekte olan ülkeler yanında kapitalist ve sosyalist 
37 ülkeden DDGF üyeleri katıldı. 

il — Bu toplantının sonuçları, gençlik hakları temelinde düzenlenen 10. DDGF Kongresi'nin hazırlanmasına katkıda bulunacaktır. Toplantıda öne sürülen deneyimler, öneriler ve görüşler 10. 
DDGF Kongresi'nde gençlik hakları komisyonunda ele alınacaktır. Böyle bir komisyon oluşması için yapılan öneri toplantıya kâtılanlarca dile getirilmiştir. 

ii — Toplantıya katılanlar, tüm dikkatlerini bugünlerde kapitalist ülkelerdeki diğer gençlik kesimlerini olduğu gibi, emekçi gençliği de etkileyen en çetin sorunlardan biri olan işsizliğe çevirdiler. 
(Bu sorun), ulusal yaşantının her alanında büyük sermayenin tahakkümü sonucu doğar. Bu sorunların, bir ülkenin karşılaştığı diğer sorunlardan veya sosyo-ekonomik sisteminden soyutlanarak incelenemiyeceği kabul edilmiştir. 

IV — Tartışmalar sırasında katılanlar, kendi ülkelerindeki emekçi ve öğrenci gençliğin durumu hakkında geniş bilgi verdiler; gençliğin işsizliği konusunda birçok kapsamlı örnek ve rakamlar ortaya koydular; kapitalist sistemin bunalımının bu karakteristik olgusuna karşı savaşımlarındaki deneyimlerini sundular. 

V — Toplantıya katılanlar, sosyalist ülkelerdeki gençliğin ve öğrencilerin, çalışma, genel ve mesleki eğitim için temel haklar- dan tamamen yararlandıklarını, ülkelerindeki toplumsal, ekonomik ve politik yaşama aktif olarak kūtıldıklarını vurguladılar, 

VI — Delegeler, işsizliğe karşı gençlik hakları için, toplumsal ilerleme için savaşımda güçlerini birleştirme dileklerini belirttiler. 
Bu bakımdan, çeşitli ulusal ve uluslararası dayanışma eylemleri yapılması için genel destek sağlandı. Genel kanı, 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin genç- 


lik hakları sorununu da içermesi gerektiği yolundaydı. 


Barış ve 
Sosyalizm 


orunları aralık 1977 sayısında 
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İŞSİZLİĞİ 
DDGFP'NİN 


Vil — Tartışmalara dayanarak katılanlar, hem 10. Genel Kong re'nin ileriki hazırlık süreci için yardımcı olacak, hem de gençlik hakları alanında ve özellikle gençliğin işsizliği konusunda DDGF bürolarının eylemleri için bir tavsiye niteliği taşıyacak olan bir toplantı özeti hazırladılar. 

VIII — Katılanlar DDGF bürosuna ve Macar Komünist Gençlik Birliği'ne (KISZ) toplantıyı örgütledikleri için teşekkürlerini bildirdiler. Bunun federasyon içinde yeni ve etkin bir çalışma biçimi olduğu ve kapitalist ülkelerdeki gençlerin savaşımına kesinlikle olumlu biçimde katkı yapacağı kanısına vararak bu türden başka toplantıların düzenlenmesini şiddetle tavsiye ettiler. 


Amerikan Genç İşçiler Birliği, Kanada Komünist Gençlik Birliği (GKB), Finlandiya Demokratik Oğrenciler Birliği, Filandiya Demokratik Gençlik Örgütü, Fransa Komünist Gençlik Hareketi, KNE, Danimarka GKB, Norveç GKB, İsveç GKB, İngiltere GKB, Avusturya GKB, Japonya GKB, Batı Almanya SDAJ, Demokratik Almanya FDJ, Polonya SSZP, Bulgaristan Dimitrov Komsomolu, Sovyetler Birliği Leninci Komsomol, Portekiz Komü nist Öğrenciler Birliği, İrlanda Demokratik Genclik Hareketi, Belçika Komünist Gençlik Birliği, Kıbrıs EDON, İspanya Komünist Gençlik Birliği, italya Komünist Gençlik Federasyonu, Romanya Komünist Gençlik Örgütü, Moğolistan Gençlik Örgütü, Macaristan KISZ, Çekoslovakya SSM, İlerici Türkiye Gençliği, DDGF, Batı Berlin Özgür Gençliği, İsviçre Gençlik Örgütü. 


1 Ocak; insanlar için yeni bir yılın ilk günü. Acıları, elemleri sevinçleri ve umutları ile yeni bir yıl. 
Küba gençliği için de öyle. Ama artık 1 Ocak 1959' dan sonra, ne avı, ne zulüm, ne de sömürü yok onlar için. Bu onların tarihinde yeni bir sayfa. Devrim sayfası, sosyalizm sayfası... 

Küba gençliği devrime bütün gücü ile katıldı. 
Devrimci Şilâhlı Kuvvetler safında pilot, topçu ve silâh teleriisyenleri olarak emperyalizme, iç gericiliğe karşı savaştı. Şehit verdi Escambray ve Playa Giron çarpışmalarında. Ama gelecek Küba halkı ve yiğit evlatlarının ellerindeydi. Buna Batista da ABD emperyalizmi de dayanamazdı, 

Devrim ateşi sardı ülkeyi. Gençler yurtlarını savundular. Emperyalizmin sosyal ilerlemeyi durdurmak için sonuçsuz girişimleri, kararlı Küba halkı ve gençliği tarafından püskürtülüyor. 

Küba gençliği önünde engin bir ufuk açılıyor. 
Yurtta sosyalizm inşası. Gençler, Komünist Gençlik Birliği (KGB) yönetimi altında bu çalışmaya etkin olarak katılıyorlor. Kırsal kesim de gençliğin çalışma alanlarından biri. Binlerce genç şeker kamışı tarlalarında işe girişiyor. Cahilliğin fazla olduğu bu kesimde, gençler binlerce orta okulun açılmasıyla, okuma yazma bilmezliğin ortadan o kaldırılmasında büyük rol oynuyorlar. 

KGB, gençlerin önüne hemen yerine getirilmesi gereken örevler koyuyor. Bu görevlerin en önemlilerinden biri üretimin yetkinleştirilmesi. Gençler Nu- 
&vuus ve Uleniuegos'da gübre fabrikaları, Mariel ve Nuevitas'ta inşa işleri, Holguin'de maden işleri ve son zamanlarda Merkez Demiryolunun yapımında büyük yeteneklerini gösterdiler. Emek verimliliğinin yükseltilmesinde etkin çabaları oldu. 

Eğitim bakımından da gençlere zorlu görevler düştü. Eğitimin yaygınlaştırılması ve niteliğinin yükseltilmesi herşeyden önce onlara bağlıydı. Bilgisizliğin ortadan kaldırılması kampanyaları gençliğin geniş katılımına sahne oldu, Gençlerin bu çalışmaları sonucu ülkede çok az okumayan genç ve çocuk kaldı. Eğitim ve üretim süreçleri birbirine sıkı biçimde bağlandı. 

Devrim büyük bir örgütlenme hızını da beraberinde getirdi. KGB üye sayısı arttı. Bugün KGB'nin 245.300 üyesi var. Bu örgüt toplum içinde saygın bir 


yer kazandı. Son seçimlerde örgütün 1.760 militanı değişik devlet organlarında göreve getirildiler. Bu, Küba gençliğinin ülkenin yönetimine ne denli katıldığının bir kanıtıdır. 

Saflarında 1.889 bin çocuk bulunan Küba Pionerler Birliği'nin de toplumda saygın bir yeri var. Bu çocuk örgütü ilkokul çocuklarının % 99'unu içine alıyor. Son seçimlerde yarım milyon pioner seçmen sandıklarının korunmasında görev aldı. Pionerlerin gülüşü Küba'da devrimin en güzel simgelerinden biri. Küba gençliği uluslararası dayanışma için- devrimin kendilerine verdiği tüm olanakları kullanıyor. 
Afrika'da binlerce Kübalı genç emperyalizmin egemenliğinden kurtulmuş, kapitalist olmayan yolla sosyalizme yönelen ülkelerin ilerlemelerine yardım- da bulunuyorlar. Bu kıtada bulunan genç Kübalı doktorlar bu ülkelerin yaralarının osarılmasına katılıyorlar. > 

Küba gençliği başlangıcından beri aktif olarak yeraldığı festival hareketinde, şimdi daha büyük bir görev aldı. Küba gençleri ve pionerleri, 11. Festival'e evsahipliği yapacaklar. Bugünlerde Festival'in canlı geçmesi için gayretli çalışma içindeler. 11. 
Festival, Küba gençliğinin politik, toplumsal ve kültürel kazanımlarının en belirgin kanıtlarından biri olacak. Devrimin Küba halkı ve gençliğinde yeşerttiği anti - emperyalist barış ve dostluk duygularını dile getirecek. 


Selâm olsun Küba gençliğine. ve pionerlerine 


FESTIVALE DOĞRU 


dı. 


RASI, 


kenti Budapeşte'de yapıl- 


«GENÇLER  BİRLEŞİN; 
KALICI 


BARIŞ, DEMOK- 
ULUSAL BAĞIM- 


İkinci 
Festivali 14 - 28 Ağustos 1949'da Macaristan'ın baş- 


Dünya Gençlik 


Nazım Hikmet 3. Dünya Gençlik Festivalinde 


SIZLIK -VE o HALKLARIN 
DAHA İYİ BİR GELECEĞİ 
IÇIN» belgisiyle 82 ülkeden 10400 genç Budapeşte'de biraraya geldi. 


Barışın geri döndürülemez yapılması için dünya çapında bir kampanya açıldı. Gençliğin sorunları ile ilgili birçok yuvarlak masa toplantısı ve seminerler düzenlendi. 
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ihmet Aksoy, N. Hikmet Portresi, Mermer. 1977 


nazım anılıyor 


Geçen yıl Nâzım Hikmet'in 
75. doğum yıldönümü İstanbu!’ 
da kitlesel bir biçimde kutlanmıştı. mir 
Bu demokratik kazanım bu yıl daha da geliştiriliyor. İstanbul'un dışında İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır ve daha pek çok il ve ilçede Nazım Hikmet 76. doğum yıldönümünde düzenlenen toplantılarda anılacak. 

Burjuvazinin 17 yılı aşkın bir süre Nazım'ı zindanlara kapatması, kitaplarını yasaklatması, onu emekçi halkımızdan koparma çabası, onun şahsında işçi sınıfının örgütlenmesine konan yasağın bir parçasıydı. Bugün bu zincir çatlamaktadır. Işçi sınıfımız ve emekçi halkımız Nazım'ı savaşımında yaşatmaktadır. Nâzım'ın ulusal ve uluslararası düzeydeki büyük saygınlığı, böyle yüce bir ozan ve savaşçı yetiştiren Türkiye işçi 


Sınıfım saap. 


e > 


tv'de sinema 


“ASKERİN TÜRKÜSÜ” NÜ 
MUTLAKA İZLEYELİM ! 


11 Şubat 1978 Cumartesi 
akşamı TV'de Sinema'da 1960 
yılı yapımı bir Sovyet filmi gösterilecek. Genç kuşak Sovyet yönetmenlerinden Grigori Çuk- 
(ay'ın yönettiği «Askerin Türküsü» Sovyetler Birliği'nde «Lenin Ödülü», Fransa'da Cannes 


Film Festivali'nde ise «En İyi Gençlik Filmi» ödülü almıştır. 
Ülkemizde de geniş ilgi toplayan bu filmi mutlaka izleyelim. 


Ayrıca, 18 Şubat 1978 Cumartesi akşamı da yine TV'de Sinema'da, İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının en büyük yönetmenlerinden Luchino Visconti'- nin «Leopar» adlı filmi gösterilecek. Film, feodalizmin çöküşü ve kapitalizmin filizlendiği dönemin Italya'sını  eleştirel-ger çekçi yöntemle veriyor. 


NÂZIM 716 YAŞINDA 


NAZIM'IN KURTARILMASINDA 


GENÇLİĞİN 

Türkiye ilerici gençliği, özellikle İstanbul Üniversitesi öğrencileri Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine canlı eylemlerle katıldılar. Istanbul Universite Gençliği Birliği, Nâzım Hikmet'in kanunsuz mahkûmiyetini hükümet katında protesto etmek üzere bütün yurtsever gençliği ve halkı harekete meye çağırdı. Birliğin polis tarafından toplatlen çağrısında özetle şöyle deniyordu: 

«Gençler ve yaşlılar, haksızlığa karşı direnen ve gerçeği savunan kadın ve erkek bütün yurttaşlar! Henüz vakit varken, Nâzım Hikmet'i kurtarma yolundaki her girişimi desteklemek üzere, bütün haklarınızı: kullanınız! o 

Biz gençlik örgütü olarak, Nâzım Hikmet'e haksız yere verilmiş bulunan cezanın infazı durdurulmadıkça, onun kurtarılmasını hedef tutan her girişime aktif biçimde katılacak ve mücadeleye devam edeceğiz.» 

Istanbul Üniversite Gençliği Birliği'nin girişimiyle memlekette çeşitli toplantı ve mitingler örgütleniyor, kurtarma hareketine hizmet eden gazeteler Şi ley ebe İmza toplama kampanyası durmadan genişliyordu. İstanbul Üniversitesi gençleri, Nâzım Hikmet'in kurtarılması için yalnız 
2 saat içinde 2000 imza topladılar. Gençlik örgütü adına bir grup üniversite öğrencisi, Nâzım Hikmet'i hastanede ziyaret ettiler. Şairin annesi Celile hanım için bir yardım kampanyası açıldı. 10 
Mayıs 1950 günü Gençlik Birliği'nin çağrısını da- 


“ğıttıklarından ötürü 17 üniversiteli tutuklandı. Bun- 


lar, serbest bırakılmadıkları takdirde hep birden 


açlık grevine yatacaklarını söylediler. 12 ve 13 
Mayıs günleri, yeniden grup grup gençler tutuklandılar. 

, İstanbul'da Nâzım Hikmet'in kurtuluşu için imza toplama hareketine katılan bir üniversiteli genç kız, «Nâzım Hikmet» gazetesi 


Türkiye öteden beri ulusal azınlıkların ve uluslarin cehennemi olagelmiştir. Emperyalizmin, işbirlikçi tekelci burjuvazinin ve'toprak ağalarının politik karargâhı MC'ler 3 yıl boyunca ezilen ulusa, ulusal azınlıklara kan kusturmuşlardır. MC, kimi Kürt köylülerini dağa çıkmaya zorladı. İç ve dış gericiliğin odaklaştığı 1. MC'nin amacı, halkımızı provokasyona getirmek ve en önemlisi iki halkın ortak savaşımını engellemekti. Bu iş için CİA ve MİT ajanları ile maocu bozkurtlar kullanılıyordu. Ancak ulusal demokratik güçlerin ve halkımızın engin deneyimleri I. MC'nin, maocuların ve tüm sapık akımların oyun ve. planlarını alt üst etti. 

5 Haziran seçimlerinde ilerici, yurtsever güçler 
büyük kazanımlar elde ettiler, Buna rağmen binbir dolap çevirerek gerici - faşist güçler tekrardan 2. 
MC'yi oluşturabildiler. Her iki ulustan hakim sınıfların oluşturduğu 2. MC, ilerici güçlere, ezilen ulusa daha azgınca saldırdı. Doğu'da «kaçakçı arama», «silah araması» adı altında baskınlar düzenledi. Kürt halkının insansal ve ulusal onuruyla oynadı. Kürt köylülerini işkenceden geçirdi. Kan davalarının yoğun olduğu bölgelerde barışma eğilimi gösteren aşiretler arasına ajanlar sokarak yeniden kan dökülmesine neden oldu. Hiç kuşkusuz bu zulüm makinalarını Kürt halkı üzerine salanlar her iki ulusun hakim sınıflarıdır. i 

Yıllar yılı her iki ulustan halka karşı uzlaşmaz sınıf düşmanlıklarını sürdüren hakim sınıflar, ülkemizi başta ABD olmak üzere emperyalizmin, yeni - sömürgeciliğin alanı haline getirmişlerdir. Burjuvazi, ulusal kurtuluş savaşımızdan hemen sonra 1923 lzmir İktisat Kongresi'yle emperyalist - kapitalist sisteme bağlanmış, giderek ülkemiz 1945 - 50 yıllarında NATO ve ardından CENTO, RCD, AET, IMF vb. gibi emperyalist örgütlere teslim edilmiştir. 

Buna karşılık Türkiye işçi sınıfının, tüm emekten, demokrasiden ve ulusal onurumuzdan yana o- 


EYLEMLERİ 


şunları söyledi : 

«Tahtakale semtinde imza toplamaya başlamıştım. Halk candan bir ilgi gösteriyordu. İmza verenler, bir ara bana engel olmak isteyen bir şahsı yuhalıyarak. uzaklaştırdılar. Sonra polisler geldiler. En ilkel saygı kurallarından da yoksun davranışlarla, ite kaka, beni Eminönü Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Imza listesini &limden alıp yırttılar ve çok geçmeden serbest bıraktılar.» 

stanbul Üniversite Gençliği Birliği tarafından 
15 Mayıs 1950 günü; Lâleli Çiçek Palas'ta örgütlenen toplantıda, gençler, üniversite öğrencileri, aydinlar ve işçiler hep birlikte «Yaşasın Nâzım Hikmeti», «Nâzım Hikmet'e Hürriyeti» diye haykıdılar. 


Yurt dışında da demokratik kamuoyu ve genç- 
“sler Nâzım Hikmet'in kurtarılması eylemine etkin bir biçimde katıldılar. 

Fransa'daki Türk gençlerinin girişimiyle bir «Nâzım Hikmet'i Kurtarma Komitesi» kuruldu. Büyük Şairi eserleriyle tanıtma işini de yükümlenen bu komiteye, Paul Eluard, J. Lursat, Tristan Sara vb. gibi ünlü Fransız Şair, yazar ve bilginleri dekatılıyordu. 

Nâzım Hikmet, 50 tanınmış Fransız şair ve yazarından, Pa de Kale madencilerinden, Marsilya liman işçilerinden, Yakın-Doğu örgütlerinden, Fransa'da yüksek öğrenime devam eden Amerikan gençlerinden, Fransa'nın Sorbon Üniversitesi öğrencilerinden vs. destek telgrafları aldı. l 

22 Şubat 1950 günü Sofya Üniversitesinde, 
birçok öğretim üyesi ile öğrencilerin katıldığı bir protesto toplantısı yapıldı. 

Dimitrovcu Halk Gençliği Birliği MK'ne bağlı «Narodna Mladej» (Halk Gençliği) Yayınevi Naım Hikmet'in «Zoya» destanını Türkçe olarak yayımladı. Ayrıca seçilmiş şiirleri de yayımlandı. 
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VE UDC 


lan güçlerin, iç ve dış gericiliğe karşı. savaşım bayrağı yükselmektedir. Işçi sınıfımız, ileri demokratik bir düzenin önkoşulu olan halktan yana bir iktidarın işbaşına getirilmesi için tüm anti - faşist, anti - emperyalist güç ve kuruluşları ULUSAL DEMOKRATİK CEPHE'yi oluşturmaya çağırmıştır. 

İşçi sınıfımızın bu çağrısına en fazla tepkiyi tekelci burjuvazi ve' onun vurucu gücü olan faşist MHP ve Ülkü Ocakları göstermiştir. Sağcı güçlerin tepkisi sınıfsal konumları gereği, elbetteki olağandır. 
Ama bu çağrıya kendilerini «ilerici» hatta «sosyalist» ilan eden: kimi çevrelerin de tekelci burjuvazi ile aynı ağızla saldırması düşündürücüdür.'Bu arada «ile- 


'ricilik» adına gericilik yapanların korosuna kendile- 


rini Kürt ulusunun temsilcisi gibi gösterme sevdasın- dan bir türlü vazgeçemeyen kimi gruplar da katıldı. 

UDC, ülkemizin objektif koşullarının dayattığı bir zorunluluktur. Bilimsel sosyalizmin kuramcıları- nın belirttikleri gibi, Ulusal Demokratik Devrini;. halkın genel sorunlarının çözümlenmesidir. Ülkeyi- sosyalist devrimin sınırına getirmektir. «İşçi sınıfı halkın genel sorunlarını çözümlemeden kendi özel sorun-" larını çözümlemeğe kalkışırsa, halkın gene! sorunları işçi sınıfının ayaklarına takılacaktır.» der bilim. 
UDC, değişik sınıf ve tabakaların bağlaşıklığını beraberinde getirdiği için UDC. zorunlu bir koşuldur. 
UDC'yi oluşturacak güçler her iki ulustan anti - emperyalist, anti - faşist güçlerdir. Ancak böyle bir cephe, ülkemizin bağımsızlığını ve demokratikleşmesini beraberinde getirecektir. Aksini savunmak iç ve dış gericilerin ekmeğine yağ sürmek olacaktır. 

Satılmış Kürt ve Türk hakim sınıflarının-erkini ve çirkin oyunlarını Kürt ve Türk uluslarının demokratik güçlerinin UDC içinde özverili ve yiğitçe savaşımları bozacaktır.” Tıpkı 1919 - 1923'te 7 düvele karşı Kürt d Cigi halkının omuz omuza verdikleri utkan sava gibi. ; 

A.KALENDER / DİYARBAKIR 
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VE ARAMIZDA 


nâzım için ne dediler ? 


PETER HAMM: Yüzde altmışi okuma yazma bilmeyen (bu yüzden ezberleyebilmek için bu şiirleri önce birisins okutan) halk arasında elden ele dolaşmak üzere Hikmet'in şiirlerinin hapishanelerden nasıl dışarıya çıkarıldığı hiç bilinemiyecektir. Tutuklu Hikmet, özgür bulunan diyalektikçi Brecht" in olmayı isteyip de bir türlü olamadığı «Halkın ozanı» olmayı başarmışu. Üstelik de sadece kendi halkının değil, tüm dünya halklarının ozanı olmuştu. Japon balıkçı kadınları, yeniden silahlanma Yyarışina karşı, onun şiirlerini bildiri olarak basıp dağıttılar. Amerikali zenciler, yaptıkları yürüyüşlerde onun 'büyük boy resimlerini -taşıdılar. Fransa işçileri ona teşekkür mektupları yazdılar. Sayısız ülkelerdeki genç insanlar, onun şiirlerini yavuklularına sevda mektupları olarak gönderdiler. Ve ò, geçen yılın Haziran ayının üçünde Moskova'da öldüğü zaman, kendi gözlerimle gördüm: insanlar uzun kuyruklara girmişler, gazete bayilerinin önünde suskun bekleşiyorlar, Hikmet'in son şiirlerini, onun anısına söylenen sözler okumak, onun son resimlerini, bu resimlerde yılmaz, açık yürekli temiz bakışlarını bir kez .daha görmek istiyorlardı. 


ANGEL MİGUEL ASTURIAS : Büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in kişiliği Latin Amerika'da büyük bir heye- can yaratmıştır. Onun, Türkiye'nin kurtuluşu için savaşımı, bizim şair ve yazarlarımızın Latin Amerika'nın kurtuluşu için verdikleri o savaşımla aynı idi. Çok değişik,: birbirinden çok uzak dillerde, Nazım Hikmet ve bizim yazınımız aynı insanca özlemde ve şiiri insanın gerçek sorunlarından kaçma aracı olarak görmeyi reddetmeda birleşiyordu. 


PARTİZAN 


Kıtlıkta ve soğuklarda, Yaylalarda ve ovalarda, Lenin'in işaretiyle, 
Ayaklandı partizan. 


Beyazların elinde kalan 
Sön kıyıya varmak için, Dağlardan ve ovalardan. 
İlerledi partizan. 


Kan ve can bedeli bu zafer, Dokuzyüz onyedilerde. 
Karlarda ve fırtınalarda, Kurtardılar sovyeti. 


Beyaz orduyu yenerek, 
Ezerek atamanları, 
Denizin kıyısında, 
Bitirdiler savaşı. 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK — Sayfa : 15 


JEAN MARCENAC : Nazım artık Türkçe konuşmamakta, Türkçeyle insanlık dilini konuşmaktadır. Aynı biçimde Türkiye Komünist Partisi kurucusu Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmesinde olduğu gibi Türk &omünistlerinin başlarına gelenler onun şiirinde sürekli olarak yansımaktaysa da, şu da gerçek ki, olayları sonsuz derecede daha geniş ve daha bütün olarak görmektedir. Ve eğer Leninist düşünceyi şiir düzeyine aktarmayı başaran bir kişi varsa o da Nâzım Hikmet'tir. - 

KONSTANTIN SIMONOV : Nazım insanlı geleceğinin, sosyalizm düşüncesinin doğurgan gelişimine bağlı olduğuna derin bir biçimde inanıyordu. Şair, siyaset adamı ve bir insan o- 


5 


larak yaşamını buna adamıştı. 

ILYA EHRENBURG: Nazım'ın inanmış bir komünist ve büyük bir ozan olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisi ile karşılaşanlar, onun son derece iyi yürekli bir insan olduğunu da bilirler, , 
VERA HİKMET - TULYAKOVA : Gençliği gayet çok severdi, onların hangi sorunlar üzerinde uğraştığı ile sürekli ilgileniyordu: geçmişten- neyi seviyor, günümüzde nelerin hoşyna 


gitmediğini, neyin özlemiyis yaşadığını ve bu özlemini kendı uğraşlarında, yaratıcılığında nasıl yansıttığını soruyor, sorüyordu. Gençliğin nasıl eğlendiğini görmesini severdi, Güzel bir caz müziğini ve tüm yenilikleri çok çok sə- 


; Okurlardan karikatü , 


p - iR > 
YALANCILAR / | 


ZE 


pa 


verdi. 


SOLDAN SAĞA: 1 —Demokratik kuruluşların en üst organı. 2 — İlkel bir savaş aleti — Şili'de goşist bir örgütün kısa adı. 3 — Tersi, 8 aydan beri MESS’ e karşı yiğitçe direnen metalurji işçilerinin sendikal örgütü — Hayvan barınağı. 4 — Tersi beyaz — Dairenin çevresini hesaplamaya yarıyan katsayıya denilir. 5 — Eski dilde kişi — iyi. 6 — Işçi sınıfı biliminin ilk büyük kuramcısı — Tersi, ekle anlamında- bir emir. 
7 — Bir Amerikan devlet başkanının 
adı. 8 — Tersi bir edat — Bir halk ozanının birinci adı — Tersi bir bitki. 

9 — Ortasına sesli bir harf getirilirse 
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GENÇLİK MARŞI 


Yenilmez bayrağıyız ilerinin Güzel yurdumuzda halktan yanayız 
Düşmanıyız karanlığın gerinin Dünyada barıştan haktan yanayız. 


Halk için gerçekten hürriyet için 

İleri ferah bir memleket için 

Celik bir imanla yürüyelim biz 


Biz su katılmamış yurtseverleriz 


Halka açılmali ardına kadar Bilimi hapseden altın kapılar Büyük Türk halkının hakkıdır bilgi 
İçtiği su yediği ekmek gibi 


Halk için gerçekten hürriyet için İleri ferah bir memleket için Çelik bir imanla yürüyelim biz Biz su katılmamış yurtseverleriz. 
NAZIM HİKMET 
İstanbul 1950 


tersi belirgin — Bir eriyiğin molar konsantrasyonunun kologaritması — Türkiye ilerici liseli gençliğin demokratik kitle örgütünün kısa adı, 10 — Burjuvazinin dayattığı, zararı daha çok genç işçilere dokunan topluca işten çıkartmalar. 

YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Zamanımız- da anaşizmin,  troçkizmin ve maoizmin eklektik bir bileşimi olarak kendini gösteren küçük burjuva devrimciliği — Şili faşist darbesi ile doğrudan ilgisi olan bir uluslararası tekelin kısa yazılış» 2 — ilâvesi — Bir haber ajansının kısa yazılışı — Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü'nün kısa yazılışı. 3 — Radyo ve televizyon «kurumumuzun .kısa - yazılışı. 
4 — Amaçlı ve planlı olarak harcanan 
enerji — Para birimimizin kısa yazılışı — Bir güç birimi. 5 — Tersi, adaletten yana — Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusunun ikinci adı. 6 — Tersi, karbon çubuklardan oluşturulan bir lamba çeşiti — Bir nota. 7 — IGD Genel Başkanı'nın ikinci adı. 8 — Tersi asker — Bir şehrimiz — Bir hayvan. 


9 — Bir hayvanın kozasından elde edilen, tekstil sanayiinde (kullanılan mad- de — Para birimimizin kısa yazılışı. 
10 — Ekim devriminin mimarı — Ter- 


si, Kıbrıs ilerici gençliğinin kitle örgütünün kısa yazılışı. 
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Amatör Sporlar Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Rıza SÜMER : 


. SPORCUMUZA DEVLET SADECE MÜSABAKA YAPTIRMAKTA CEZA VERMEKTEDİR " 


Bugün Türkiye'de amatör sporun, amatör sporcuların çok güç durumda olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durumda derneğiniz neler yapmayı amaçlamaktadır? 


ürkiye'deki spor örgütlenmesinin, buna 

bağlı olarak da spor uygulamasının temelden çok bozuk olduğuna inanıyorum. Federasyonumuzun amacı, hem demokratik baskı örgütü olmak, hem de sporu çağdaş anlamda geniş kitlelere götürmek isteyecek devlet güçlerine yardım- da bulunmaktır. Özetle, Türkiye'de sporun, yöneticinin, ülke koşullarına bağlı olarak insanca bir spor düzenine kavuşmasını sağlamaktır. 


Ülkemizde spor * kitlelere mâl edilebilmiş midir? Bu konuda önerileriniz nelerdir? 


ayır. Bugün Türkiye’ 
H de kitle sporundan sözetmek olanaksızdır. Spor kaynakları olan kulüplere, semtlere, okullara devlet bugün yabancıdır, Devlet, geniş kitlelere spor yaptıramadığı gibi, bu yığınlara sporun önemini de anlatmamıştır. Devletin sporla ilgili halkla ilişkileri sıfıra yakın noktada seyretmektedir. 
Sporumuz, kulüplerimiz halkın ve devletin desteğinden, yakın ilgisinden yoksundur. 


Sizce Amatör sporcuların bugünkü sorunları nelerdir? 


matör sporcular birkaç yöneticinin dişında sahipsizdir. 


Ancak, bazı amatör sporcular, kısa dönemlerde, oda yararlı 


bir yardım yaşını geçtikten son- 


ra devletin elini görebilmekte- 


dirler. Veli Ballı'ya 27 yaşından sonra herkesin yardım etmeye koşması gibi! Spor kulüpleri ilkel koşullarda olduğu için sporcunun yaşamı da ilkeldir. Antreman, dinlenme, müsabaka, yönetip eğitim, öğretim, sağlık, beslenme, lokal malzeme ve tesisten yararlanma gibi sorunlar, ülkemizin genel sorunlarının acı bir yansıması olarak askıdadır. 

Sporcumuza devlet sadece müsabaka yaptırmakta ve ceza vermektedir. Bugün her bölgede bölge ceza kurulları vardır. Eğitim birimleri yoktur. 


Sporun politikaya alet edilmemesi gibi bir kanı yaygınlaştırılmak isteniyor. Siz politika ve ea hakkında ne düşünüyorsunuz 


i oplumlarda ekono- 

] miyi, eğitimi, öğretimi, sanat ve kültürü politikadan soyutlamak mümkün olmadığı gibi sporu da soyutlayamazsınız. Çünkü, spor bir toplumsal olay, insanlar ve gençler için toplumsal bir gereksinmedir. Ulke yönetimine aday olan politik güçler her konuda olduğu gibi spor konusunda da kendi görüşleri paralelinde programlar yapacaklardır. Hele Türkiye gibi bir ülkede bozuk temeller üstüne oturtulmuş sporumuzu; kendi içinde tütarlı, sporun gereğine inanmış bir siyasi kadro istenen düzeye çıkaracaktır. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm iktidarlar spor politikalarını sağlıklı. bir şekilde 


saptayamamışlardır, Biz, spor- ` 


daki sorunların siyasi iktidarların kararları ve kadrolarıyla çö- 


spor ve gençlik 


züleceğine inanıyoruz. Ancak, spor yapmak isteyene hizmet götürürken, hatta tüm halkımıza spor yapma olanakları yaatılırken tercihler o siyasi. partiye göre değişmemeli, spor kuruluşlarında partizanlık yapılmamalı, yatırımlar parti yatırımı ` değil gençlik yatırımı olmalı, bazı spor dalları, bazı partilere militan yetiştirmek için kullanılmamdlıdır. Ben spora politika karıştırmayı bu şekilde yorumluyorum. 


Amatör sporcuların örgütlenmeleri nasıl olmalıdır? Bu örgütlerin diğer örgütlerle ilişkileri hakkında düşünceleriniz nelerdir? 


emokratik toplumlar- da kitle örgütleri çok önemlidir. Memurlar, işçiler, esnaflar, iş adamları nasıl örgütleniyorlarsa sporcu- 


lar da örgütlenmelidir. Özellikle Amatör Sporcular Derneği'- 


nin kuruluşunu ülke çapında örgütlenişini kıvanç verici bir aşama sayıyorum. 

Federasyonumuz, Amatör Sporcular Derneği, sporun diğer unsurları olan hakemler, antrenörler, spor hekimleri belli noktalar kesin olmak üzere bir dayanışmaya girerler ve ülkenin tüm spor güçlerini bir ara- ya toplayabilirlerse bozuk spor düzeni daha çabuk değişecektir. 

Sporcularımız, kurdukları dernekte başarılı olabilmeleri için çevrelerini, halkın eğilimlerini, sporun yazılı kurallarını çok iyi tanımak ve bilmek zorundadırlar. Eylemleri, eleştirileri hesapli, diğer spor örgütleriyle iyl ilişkiler içinde olmalıdır. 

Sporcularımız, günümüzde tek bir beden halinde düşünceleri farklı olsa bile tek bir örgüt halinde mücadelesini sürdürmelidis. Ondan ötesini. ise değişen ve gelişen Türkiye'nin koşulları belirleyecektir. 


OLİMPİYAT- LVE DOĞRU 


Doğal özü yapay eylemlerle geliştirme ve güçlendirme işi olan spor, insanın emek ve toplumsal çalışmalarının gerekli koşuludur. «Spor, genç neslin yalnız fiziksel değil aynı zamanda estetik ve moral gelişmesini de sağlayan, iradesini çelikleştiren ve ona kollektivist nitelikler kazandıran bir araçtır.» 
Bedenen ve ruhça sağlam olan bir kişi büyük çalış- 


ma, kendisini çevreleyen ortamın heyecanını duy- 


“ma ve çeşitli işler yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu. 


yüzden spor çeşitli amaçlar için kullanılagelmiştir. 
Örneğin tıp alanında geniş ölçüde tedavi amacıyla kullanılmaktadır. 

Spor olgusunu, sporcu gençliği, spor ortamını ülkelerin sosyo - ekonomik ve sosyo - politik ortamına göre değerlendirmek 


ma gücüne, tabiattan, ya- — kaçınılmaz bir zorunluluk- 


ratıcı emekten ,bunların 


güzelliklerinden zevk al- 


tur. Yani sporu o ülkenin üretim ilişkileri biçimine, 


uretim düzeyine göre ele 


almak ve irdelemek gerekmektedir. Çünkü spor da, 


eğitim, sanat vb. gibi bir üst yapı kurumudur ve alt yapının tüm karakteristik özelliklerini bağrında taşır. Spora bu açıdan bakıldığında karşımıza iki ana başlık çıkmaktadır : Birincisi, kapitalist ülkelerde spor, ikincisi, sosyalist ülkelerde spor. Bu iki ana konunun ışığında Türkiyə’ 
de sporun geçmişi, bugünkü durumu, sporcu gençliğin nasıl bir örgütlenme yolu izlemesi gerektiği soruları karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda ana hatlarını çizdiğimiz bu konuya, yani, tarihte sporun gelişimi, neden spor yapmalıyız, kapitalist ülkelerde spor, sosyalist ülkelerde spor, Türkiye'de spor ve sporcu gençliğin örgütlenmesi konularını önümüzdeki sayı- dan itibaren geniş olarak inceliyeceğiz, 


1980 Moskova Olimpiyatları'nın ilk yarışması olan «resmi amblem yarışmasınnın sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini alarak dereceye giren amblemleri geçtiğimiz sayılarda yayınlamıştık. 8500 sanatçının 26000'dan fazla eseriyle katıldığı Olimpiyat-80'- in bu ilk yarışmasında dört amblem de teselli ödülü alarak dereceye girdi. Bu sayımızda bunlardan iki tanesini yayınlıyoruz. 


Teselli Ödülü 
Mihail Slonov ve 
Yevgeny Sluzhenikin 


Teselli Ödülü 
Yevgeny Kozhdan 


DO GE, ŞE YY Yy a Gİ EZ e m a 


